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Toen onze Bram bijna twee jaar was maakte hij al een globale buiging. Een diepe tuimeling 
achterover van de pakkendrager op het kruispunt in Esbeek. Pa had vergeten het kinderstoeltje 
te borgen en Bram was letterlijk op zijn achterhoofd gevallen! Gelukkig kwam er geen barst 
in zijn ‘development’.  
Twee jaar later draaide zijn rechter beentje een halve slag met de spaken van de fiets mee: na 
een hartgrondig onderzoek bij de Beekse arts mochten we weer huiswaarts gaan. Niet het 
been, maar pa werd afgezet. Op zondag dubbel tarief! En dat voor een gewone dokter! Met 
een ‘e’ nota bene! 
Trouwens: al op drie-jarige leeftijd liet onze Bram zich in met diepgaand onderzoek: hij bleek 
toen echter zelf het onderwerp te zijn. Het licht in zijn oogjes was behoorlijk diffuus 
geworden en hij was bijna uitgedroogd. 
Later zou dit eerste euvel bij de Tobbers wel vaker voorkomen en het tweede ongemak zou hij 
ruimschoots ongedaan maken. En anders wel in de derde helft van Tuldania 1 met onze Gust 
samen aan het fust! Bij ‘Il Dottore’ zal het wel niet veel anders zijn! Diepgaan kan Stijn ook 
wel, tot op de bodem van zijn kunnen … in de kantine. Zou het erfelijk zijn? Klein petekindje 
van Bram zit ook al geregeld flink met zijn handjes te gesticuleren: Thomas More … Thomas 
More! Inderdaad: dat was de boezemvriend van Erasmus! Als het maar geen ‘Lof der 
Zotheid’ met een geaccentueerde ‘a’ wordt! In groep zeven probeerde Bram zich wat 
‘kneuterig’ op te stellen, hoewel hij zich van de Prins geen kwaad wist.  
Echt onderzoek tot op de bodem deed onze Bram al op elf-jarige leeftijd. Hij haalde er zelfs in 
1989 de krant mee met als titel: “Vaak uren naar de grond turen”. Dit was het eerste grondige 
onderzoek dat de oppervlakte ruimschoots ontsteeg! Hij wist warempel een fraaie uitstalkast 
te vullen. Toen wisten we al dat onze Bram niet gauw ‘de pijp aan Maarten zou geven’ en dat 
onze Bram al bezig was aan ‘global study’.  
Ik denk dat Judith dit pré-historisch onderzoek nog niet in haar plakboek heeft. Wist je 
trouwens dat het ‘boek Judith’ veertien hoofdstukken telt? Toen de Assyrische koning 
Nebukadnesar een Israëlitische stad wilde veroveren, kwam Judith met een list. In 
wonderschone kleren en mooie groene laarzen wist zij de vijand uit te schakelen. Ik weet 
overigens niet bij welk hoofdstuk onze Bram is aanbeland! 
Het moet gezegd: Bram is nu officieel in het huwelijk getreden met de Universiteit van 
Utrecht. In de Late Middeleeuwen had de plechtigheid immers deze betekenis. De 
oorspronkelijk rol van de paranimf is dan ook: bruidsjonker of bruidsmeisje. 
Met opgeheven hoofd kan Bram na zijn ‘investment’ naar Esbeek terugkeren. In de 
geschiedenis van dit dorp is hij de eerste die deze titel mag voeren. Natuurlijk kennen we mr. 
Jan van Tuldel, die vanaf de stichting van de Leuvense universiteit in 1426, de eerste docent 
was. Maar deze gewezen Esbekenaar, in 1398 iets ten oosten van het witte jachthuisje 
geboren, kreeg die titel niet.  
Wel enkele oud-Bekenaren. Wat te denken van Dirk van de Groenendaal die in 1460 in 
Leuven zijn bul behaalde. Bekenaar Wouter Back deed er in Keulen maar liefst 23 jaar over 
voordat hij in 1456 promoveerde. De Beekse taalspecialist Joannis Goropius Becanus, 
geboren op Gorp, haalde zijn titel in 1550 in Leuven. Tot slot moeten we natuurlijk ook onze 
‘calvinistenhamer’ Martinus Becanus vermelden. Deze adviseur van de Oostenrijke keizer 
Ferdinand promoveerde in 1597 in Wenen in de theologie. Toen traden de paranimfen 
overigens nog op als ‘body-guards’. Vooral de theologische disputen laaiden nogal eens fel 
op. Toen Martinus Becanus in Beek in de Voort werd geboren heette hij niet minder dan: 
Marten Schellekens. Hij was de zoon van Jan Schellekens!  



Dan zijn we aanbeland bij Bramus Helvoirtius. Wat hij heeft gepresteerd deed niemand van 
zijn illustere voorgangers en dorpsgenoten hem voor. In één jaar tijd degraderen en 
promoveren tegelijk! Terwijl broer Gijs nog een seizoen eerder fier zijn hoofd op het juiste 
moment de lucht in stak, boog promovendus Kees Mollen een jaar later diep het hoofd. Bij 
hem was de verticale en horizontale coördinatie binnen de hiërarchische relaties totaal naar de 
‘Filistijnen’. 
Bram je hebt nu een mooie titel. Maar vergeet je eenvoudige Beekse ‘kokmuts’ niet en vooral 
ook niet je jarenlange noestige werk in het internationale Esbeekse ‘hout-gezelschap’. Ons 
devies luidt nog steeds: “Maet hout staet! “ 
Oma vroeg tot slot onlangs nog: “Jan van wie hettie dè verstand toch?” Ik zeg: “Nie van mèn, 
want ik heb het mèn nog!”  
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