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Voorwoord.

Een terugblik op vijf bezettingsjaren en de daaropvolgende bevrijding zal bij
ieder van ons verschillende reacties oproepen. ;
Voor de ouderen is het een ophalen van spannende en meestal nare
herinneringen. Misschien worden oude wonden weer open gehaald.

Voor anderen, die deze periode niet of niet bewust hebben meegemaakt, is het
een tijd die men alleen kent uit de verhalen van ouderen, uit boeken, films en
dokumentaires. Vaak weten we er ook niet zo goed raad mee. Door gebrek aan
eigen ervaring worden de verhalen te vaak ervaren als een spannend avontuur.
De werkelijkheid is echter anders geweest.

Er is veel geleden. De ware helden waren vaak gewone mensen, die met
gevaar voor eigen leven anderen geholpen hebben. Er zijn veel en soms grote
risico's genomen. Een aantal mensen moest daardoor onderduiken. Sommigen
hebben het niet overleefd. Anderen zijn als politiek viuchteling in het buitenland
terecht gekomen.

Mensen waaraan we veel verschuldigd zijn, omdat zij hebben gezorgd dat wij
nu in vrijheid kunnen leven.

Het is daarom goed om na vijftig jaren de ervaringen van dorpsgenoten op
papier te zetten om te laten zien hoe de gebeurtenissen ingrepen in het
dagelijks leven van mensen in een gemeenschap als Esbeek.

Stichting ' De Aalst’ ,

Lambert Verhoeven.
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De oorlogsbelevenissen van Jan Verhoeven
door A. van Rijswijk

De herinneringen van Esbekenaar Jan Verhoeven (geboren in 1906) gaan veel
verder dan die van de gewone burger uit de oorlogsjaren. Door zuiver toeval
kwam hij in de meidagen van 1940 in Engeland terecht, om daar belast te
worden met een speciale opdracht, Op vrijdag 10 mei werd alle hoop dat
Nederland buiten de oorlog kon blijven de grond ingeslagen.

Na een aantal overplaatsingen zat Jan Verhoeven begin mei in Deurne bij het
gehucht Zeilberg. Mijn functie was munitierijder, maar daar kwam maar weinig
van terecht. Het bleek al spoedig dat we de Peel-Raamstelling nooit konden
houden. Op 11 mei trokken we terug. Ik heb toen in Heeze Jan Aarts nog
gezien, dagen later zou hij als enige Bekenaar in mei 1940 sneuvelen.

Op 11 mei begon de terugtocht over Eindhoven, Best naar Breda. Te voet en
met paard en wagen ging het naar het westen. Jan Verhoeven en zijn maat Piet
Geelhoed dachten ondertussen maar aan een ding: het vege lijf redden. We
namen allebei een fiets van burgers in beslag en reden naar het verzameladres,
Zegge. Over Antwerpen ging het verder naar Zeeuws-Viaanderen, met de fiets
en deels te voet.

In Sluis heb ik toen voor het eerst Prins Bernard ontmoet. Alles was op de
viucht. Op eigen houtje, of zoals wij onder leiding van een kapitein met twaalf
vrachtwagens. In Lisieux kreeg onze kapitein een nieuwe opdracht: naar
Engeland. Het was eind mei, op een avond toen we in de havenstad
aankwamen. Er was al een boot voor ons gecharterd. Het was een oude
Engelse schuit die in Cherbourg munitie had gelost. De volgende dag om 14.00
uur waren we al in Southampton. Zonder dat de familie in Esbeek het wist - hij
gold daar als vermist- was Jan Verhoeven dus uit Duitse krijgsgevangenschap
gebleven.

Ondertussen werd beslist om van de losse Nederlandse eenheden weer een
legeronderdeel te vormen: de Prinses Irenebrigade. Maar in augustus 1942
moest ik plotseling bij de kapitein komen. Het had te maken met een geheime
voor mij onbekende opdracht. Hij werd geselecteerd om te helpen bij het
bewaken van de leden van het Koninklijk Huis. Wilhelmina had haar
regeringszetel in Londen, maar ze verbleef op Stubbing House bij Maidenhead.
Op het landhuis kwam ik nu te wonen en te werken. Ik moest er van alles doen.
De koeien te eten geven, boter maken, in de keuken helpen, boodschappen
doen. Wilhelmina was niet altijld makkelijk in de omgang. Tegen ons militairen
was ze heel vriendelijk, maar dan moest je wel precies doen wat ze zei. Prins
Bemard verbleef hier ook vaak. Als je de Prins maar goed te eten gaf, dan kon
je er alles van gedaan krijgen. We spraken in Engeland altijd over 'Moeders' en



daarmee bedoelden we de koningin. De bedoeling was dat anderen dan niet
wisten dat we het over koningin Wilhelmina hadden.

Ondertussen ging de oorlog verder. Op 6 juni 1944 begon de invasie in
Normandie. Zuid-Nederland en ook Esbeek werden in september en oktober
1944 van de Duitsers bevrijd. Het was mei 1945 dat het lang verwachtte signaal
kwam: we gaan terug naar Holland. Samen met de koningin zijn we met drie
Dakota's overgeviogen. Twintig Spitfires begeleidden ons; die bleven
rondcirkelen toen wij op Gilze landden.

Pas toen wij veilig waren, viogen ze naar Engeland terug. Adjudant Wisse had
hier in Hilvarenbeek vernomen dat wij in Engeland klaar stonden voor vertrek.
Hij had mijn vader Piet en moeder Maria al op de hoogte gebracht. We kregen
twee dagen verlof. Met de grote slee van de koningin ben ik met de andere
jongens naar huis gebracht. Het eerste wat onze pa zei foen hij mij zag
was:"Jan, heb je sigaretten meegebracht." En dan te bedenken dat hij voor de
oorlog niet rookte. Het was er druk die avond bij ons, want iedereen wilde me
na viff jaar weer zien. De laatste maanden van zijn diensttijd bracht Jan
Verhoeven door bij Paleis 't Loo. In juli 1945 zwaaide hij af. In 1940 stond Jan
Verhoeven op het punt te gaan trouwen, maar uiteindelik traden Jan
Verhoeven en Mien Roefs vijf jaar te laat in het huwelijk.

bron: De Hilverbode 1993 K v K

Jan Verhoeven tijdens de bezettingsjaren in Engeland op Stubbing House,
waar ook onze koningin verbleef.



De landbouwer
door Bert Schilders

Wim van de Biggelaar woonde tijdens de oorlog in boerderij 'de Koekoek' op
landgoed 'De Utrecht'. Hij was landbouwer en hoefde dus niet in Duitsland te
gaan werken. Wel moest Wim omdat hij meer dan één paard had, in Dongen op
een schijnvliegveld gaan werken. Op een schijnviiegveld zetten de Duitsers
normaal vliegtuigen, barakken e.d neer, in de hoop dat de geallieerden dit in
plaats vanhet viiegveld van Gilze Rijenzouden bombarderen. Tijdens een pauze
gingen ze vanwege het slechte weer in een boot schuilen. Die lag in het kanaal
dat grensde aan het schijnvliegveld. Plotseling werd de boot beschoten door
een vliegtuig van de geallieerden, hierbij kwam de stuurman van de boot om het
leven. Van de Biggelaar was ongedeerd. Op 'de Koekoek' verbleef ook een
onderduiker, die in het verzet zat. Deze was een broer van Smit, een
marechaussee uit Hilvarenbeek die op zijn beurt een grote rol speelde in het
verzet. Er werkten ook veel sigarenmakers uit Hooge- en Lage Mierde op
landgoed 'De Utrecht'. Deze werden aangenomen door rentmeester Wormgoor,
zodat ze niet in Duitsland hoefden te gaan werken. Tijdens een razzia in
Esbeek door de Duitsers die fietsen moesten hebben, werd van de Biggelaar
gewaarschuwd door Jans van Dommelen, die te voet uit Esbeek kwam. Jans
wist dat er een bruiloft op 'de Koekoek' werd gevierd. (Dochter Bet trouwde).

Boerderij ' de Koekoek'.



Viug werden de fietsen, ongeveer 20 stuks in de rog verstopt. De Duitsers
vonden de fietsen niet, maar ze namen wel twee varkens mee. Tegen de
bevrijding zaten er veel Duitsers in de stal bij de toren. Enkele van hen kwamen
naar 'de Koekoek' en wilden een paard met wagen hebben. Wim had het
slechtste paard ingespannen. Ze wilden naar Poppel en Wim moest ook mee.
Onderweg schoten de Duitsers als gekken op fazanten, zo hard, en zoveel dat
het paard drie weken hartstikke doof is geweest. Wim zag aan de grens steeds
meer Duitse soldaten die gewond waren. Ze werden vervoerd in kruiwagens, op
karren en alles wat maar op een vervoermiddel leek.

Zij kwamen van het front in Reusel en trokken ook richting Poppel. In Poppel
aangekomen moest Wim stoppen bij De Brouwer. Hier gingen de Duitsers naar
binnen om eten te halen. Terwijl Wim stond te wachten, zag hij steeds meer
Duitsers langs komen, gewond en niet gewond. Hij hoorde ook steeds meer
kanongebulder en is toen viug naar huis gereden.

Thuis aangekomen waren de meeste Duitsers vertrokken. Wel werd tijdens de
bevrijding ‘'de Koekoek' beschoten, omdat de Duitsers hier een zender
geistalleerd hadden. Tijdens de beschieting zaten de Duitsers onder de tafel en
de familie van de Biggelaar in de kelder. In een kast in de huiskamer zit nu nog
een granaatscherf.



De krijgsgevangene
door Bert Schilders

Bart van Dommelen was van lichting ‘34, en was ingedeeld bij het 6e regiment
infanterie. Hij moest toen één dag per week in Hilvarenbeek gaan oefenen
onder leiding van een sergeant. Zijn eigenlijke diensttijd duurde zes weken in
een kazerne in Breda.

Op vooroefening 1934
Boven v.l.n.r Altemans-Schoonis-Leemans-Oving-Ketelaars-sergeant van Oers.
Onder: v Dommelen-Lauwers-de Laat

De Nederlandse regering besloot op 28 augustus 1939 tot algemene
mobilisatie. Er werden 150000 man onder de wapens geroepen. Ook Bart werd
opgeroepen. Na al zijn spulien bijeen- gezocht te hebben, vertrok hij naar
Breda. Daar moest hij voor het leger paarden vorderen, hetgeen door de
boeren niet in dank aanvaard werd. Na enige dagen werd zijn regiment
overgeplaatst naar Langeboom in Oost-Brabant. Aan de Peel-Raamstelling
moesten ze versterkingen, zoals loopgraven, schuilkelders en bunkers bouwen.
Het moreel was goed, men dacht nog steeds neutraal te blijven.



Op de morgen van 10 mei 1940 werd er alarm gegeven en zagen de soldaten
steeds meer Duitse vliegtuigen overvliegen. Richting Mill hoorde men ook al
flink schieten. Hier probeerden de Duitsers met een pantsertrein Nederland
binnen te rijden. De stelling waar Bart van Dommelen in zat werd een uur lang
gebombardeerd ze moesten de schuilkelders inviuchten.

De tweede dag van de Duitse inval trokken de soldaten terug naar Uden, waar
Bart met twaalf andere soldaten op het marktplein hoorde dat de Duitsers al in
Uden waren geweest. De soldaten probeerden nog te viuchten in een
vrachtauto. Maar de Duitsers kwamen weer terug en namen het groepje
gevangen.

Na drie dagen in de kerk van Uden opgesloten te hebben gezeten werden Bart
en zijn maten in vrachtwagens geladen en naar Duitsland vervoerd. (Bad Hom).
Daar aangekomen werden ze in een kamp gezet dat omgeven was door
prikkeldraad. Viuchten ging dus niet. Ook was er de regel dat als er een man
zou ontsnappen, er enkele achterblijvers doodgeschoten zouden worden, Het
eten bestond uit kraaiesoep (een slap aftreksel van deze vogel) en kuch (hard
brood). Er moest ook gewerkt worden, hoofdzakelijk turf steken. Na veertien
dagen in Bad Horn te hebben gezeten, werden de gevangenen op de trein
gezet. Met veertig man in een veewagen. In een hoek deed men de behoeften
op een krant. De krant werd naar buiten gegooid met de woorden: "Hier hedde
iets wé ge nog nooit hed gehad". 24 Uur later kwamen ze in Altengrabau aan in

Bart van Dommelen als infanterist
bij het zesde regiment.
Foto: 1940



een kazerne. Volgens Bart van Dommelen was het hier niet zo slecht. Het eten
was redelijk. Er was echter geen wasgelegenheid. Hier hoefden de gevangenen
niet te werken.

Om het Nederlandse volk te paaien, beval Hitler dat de Nederlandse
dienstplichtigen uit krijgsgevangenschap moesten worden vrijgelaten. Voor de
soldaten was het een geweldige opluchting. Zij hadden het over het algemeen
slecht gehad. Weinig eten, slecht gehuisvest en nauwelijks gelegenheid om
zich te wassen.

Zo keerde ook Bart goed vuil en ongewassen, na ruim een maand huiswaarts.
Hij ging weer op de boerderij werken. In 1943 werd Bart nog een keer
gearresteerd. Dit was het gevolg van een staking. Die staking was ontstaan
omdat de Duitsers alle voormalige Nederlandse soldaten opnieuw in
krijgsgevangenschap wilden doen. Veel boeren in Esbeek wilden hun melk niet
meer leveren.

Als voorzitter van de Esbeekse boerenbond werd Bart, evenals Jac Geerts,
die secretaris was, opgepakt door de Duitsers en naar kamp Vught
getransporteerd. Hier zijn ze dagen gebleven. Daama werden ze vrijgelaten en
keerden ze ongedeerd terug naar huis.

Elders in Nederland zijn arbeiders en gijzelaars, die vanwege de staking
opgepakt waren, doodgeschoten. Hierdoor werd de staking gebroken, en werd
het werk weer hervat. De Duitsers wilden ook weten hoeveel paarden iedere
landbouwer had. Dit werd in Esbeek gecontroleerd door wachtmeester Bax, die
in een huis van de kerk woonde bij het huisige sportpark. Bax nam het niet zo
nauw met de controle. Hij stak bij van Dommelen zijn hoofd door de deur en
riep: "Gullie hed gen perden hé, houdoe". In de nadagen van de oorlognamen
de Duitsers die in de schuur ingekwartierd waren nog een kar mee, na eerst bij
de 'Ekster’ een paard te hebben gestolen. Op de kar werd behalve munitie ook
de fiets van Bart geladen. 's Nachts vertrokken de Duitsers richting
Hilvarenbeek. De volgende dag waren de Engelsen er en was de bevrijding een
feit.
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Een Engelse les.....in Esbeek
door Jan van Helvoirt

"Verzetsgroep is misschien niet het juiste woord. Het was eerder een
vriendenclub in Hilvarenbeek die zich absoluut niet voor het Duitse karretje
wilde laten spannen. Integendeel: men probeerde de bezetter zoveel mogelijk
tegen te werken, te dwarsbomen". Piet Smolders, voorheen wonend in
Schuttershof, vertelt er achteraf graag en enthousiast over. Die vriendenclub
werd 0.a. gevormd door Harrie van Raak, Theo Zigenhorn, Piet en zijn broer Ad
Smolders, Ad Smolders Tinusz. en Toon Smolders Janusz.

Het was ‘s nachts met 'Dolle Dinsdag’ 1944 dat Ad van ome Tinus en ik naar de
garage van Gerard Kuypers, die overigens erg Duitsgezind was, in de
Schorsmolen gingen. Diens oudste zoon Frans had zich echter bij ons
aangesloten. Het doel was: maak de auto van Kuypers onklaar, zodat de
terugtrekkende Duitsers (ze zaten toen nog in Reusel) dat prachtige vehicle niet
konden meenemen. Meteen na de bevrijding zouden zij dan wel een prima
voertuig hebben om 'karweien’ op te knappen.

Ad, hij was monteur, haalde er wat primaire onderdelen uit en nam die mee
naar huis. Later werd de auto weer rijklaar gemaakt. Met deze auto werden o.a.
de bejaarden van het klooster in Hilvarenbeek naar Lage Mierde gebracht.
Later is deze Ad Smolders overigens door een granaat getroffen in de
Gelderstraat. Op weg naar Eindhoven is hij overleden, Veel achttien-jarigen en
ouderen moesten naar de Arbeitseinsatz: werken voor de Duitse
oorlogsmachine. Als men thuis niet gemist kon worden of men kon een andere
geldige reden opgeven, kreeg men een Ausweis. Piet Smolders kwam daarvoor
niet in aanmerking en moest dus een vals exemplaar zien te bemachtigen.

Op de Katholieke Leergangen in de Schooistraat in Tilburg volgde Piet de
lessen bouwkunde. Op een dag waarschuwde de directeur dat er een razzia op
komst was. Na driekwart jaar moest hij toen noodgedwongen thuisblijven. Op
25 juni 1943 kreeg hij zijn Ausweis, nr 763. Jan van Raak zorgde dat Kees
Nouwens uit de Korenbloemstraat een vals exemplaar uitschreef. Doch, dan
nog moest je op je hoede zijn.

Ook in Hilvarenbeek werden razzia's gehouden. Snel werden dan de
uitvalswegen afgezet en werd 'de jacht' geopend. Zo moest men, bijvoorbeeld,
werkvolk hebben om langs het kanaal op de Haghorst en op de Biest
loopgraven te maken en versterkingen aan te leggen.

Een keer moest Piet zich letterlijk in de struiken werpen, in de straat tegenover
de huidige bowlingbaan. Toen hij door de Molenakkers richting Diessenseweg
kwam, zag hij de Duitse vrachtwagens reeds Hilvarenbeek binnen rijden om de
wegen te blokkeren. Toen had hij geluk. Na even behoedzaam gewacht te
hebben peddelde hij via het 'Blauwe Kaaie Straatje’ langs de Annanina's Rust



naar Biest-Houtakker. Via het Vossenhol, de Molenakkers en de Broeksie ging
het naar het onderduikadres: boer Lambert Weilten in den Opslag.

Een andere keer toen de groep te laat gewaarschuwd werd zagen ze achter de
Akkermolen een Duitse patrouille. Zij lag in de buurt van het Jan van Spreeuwel
Mannengasthuis. Ze konden toen nog net viuchten richting Leemskuilen, waar
ze de hele dag gezeten hebben. Daar kon men zich in de vele bosjes en in het
griendhout en rietkragen zeer goed verstoppen. Vanuit die schuilplaats zagen
zij ook de vele viiegtuigen, die als onderdee! van 'Market Garden' materieel en
manschappen zouden droppen bij Son en St. Oedenrode: het was september
1944. De reeds genoemde Theo Zigenhorn had de "vriendenclub' helaas al lang
moeten verlaten. Met vier personen sterk, Theo Zigenhorn, Harrie van Raak,
Toon en Piet Smolders, had men besloten Engelse les te gaan volgen in
Esbeek. Op Rustoord waren bejaarden van Huize St. Jeroen uit Noordwijk
ondergebracht. Een Engelse lady op leeftiid, Miss Craig, gaf op Rustoord
onderricht in haar moedertaal.

Viuchtroute van Theo Zigenhom toen hij werd achtervolgd door ' de FritZ',
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Bij de molen van Van Rijswijk, de Akkermolen of Esbeekse molen, vroeg het
viertal nog aan bekenden of de weg naar Esbeek vrij was. Alles okay. No
problem! Toen ze bijna bij van Dommelen waren, sprong plotseling ‘de Fritz' de
weg op. Gewapend met een revolver schreeuwde hij dat ze af moesten stappen
en hun legitimatie-bewijs moesten tonen. Hij was commandant van de Zoll
beamte en woonde op de pastorie van Beek, die toen gevorderd was. Hij werd
vergezeld door een zogenaamde 'Friese Duitser', die ook redelijk Hollands kon
verstaan. Doch die deed echter niets.

Theo Zigenhorn smeet zijn fiets voor de voeten van de Fritz op de grond en
sloeg op de viucht, zijn metgezellen vol schrik achter zich latend. "Tussen twee
boerderijen door probeerde ik uit de voeten te komen. Tot twee keer toe werd
op mij gevuurd; gelukkig misten de schoten elk doel”, aldus Theo onlangs door
de telefoon. lk wilde uiteraard de versie van Piet Smolders verifiéren. Bij
Doruske Smolders sprintte hij over de plaats en kwam aan de achterkant van
het parochiehuis uit. Ook herinnert hij zich goed dat een moeder met klein kind
ter plaatse getuigen waren van de achtervoigingsscene. Toen een houten poort
voor hem de verlossing scheen te brengen, bleek dat eerder zijn noodiot te
worden. Achter de poort bevond zich een soort nis: Theo zat gevangen! Meteen
stond de Fritz bovenop hem.

Te voet met de fiets aan de hand ging het via het Spaaneind naar
Hilvarenbeek, met het wapen van 'die gluiperd' in de rug. De andere drie waren
van schrik al lang rechtsomkeer naar huis. Theo zou pas in mei 1945
thuiskomen! Vanuit de pastorie werd hij naar de kazeme aan de Diessenseweg
gebracht. Van daaruit ging het de volgende ochtend naar de strafgevangenis
van Den Bosch, waar hij ook verhoord werd. Het was de bedoeling dat hij zes
weken in Amersfoort ondergebracht zou worden. Vanwege het feit dat er daar
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tyfus was uitgebroken werd Theo meteen op transport naar Duitsland gezet. In
Dusseldorf werd hij in de zware metaal-industrie geplaatst. In de 'Mannesmann
Rohrewerken' werden uit dikke platen o.a. cilinders gewalst.

Die eerste Engelse les in Esbeek is aan deze jongelui nooit gegeven. Voor die
Hilvarenbeekse groep zouden er ook nooit geen meer volgen. De Engelsen
lieten trouwens ook niet lang meer op zich wachten.

Piet Smolders kwam eind 1945 terug naar Esbeek. Bouwbedriff Fa. Smolders
had toen al 'het werk' van pastoor Simons. Aan de achterzijde van de kerk bij
het priesterkoor waren vier inslagen geweest van granaten. Vanuit het Groot
Loo door de Duitsers teruggevuurd op het hier aanwezige Engelse geschut, 0.a
bij Piet Plasmans op de binnenplaats.

Definitief kwam Piet Smolders naar Esbeek in 1953 waar hij samen met Trees
van Raak letterlijk en figuurlijk Schuttershof opbouwde.
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Ausweis nr. 763
Piet Smolders verkreeg het op 24 juni 1943.
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Bevrijdingsoptocht in Esbeek, oktober 1944.
door Jan van Helvoirt.

Het waren geen grote praalwagens die meereden met de optocht, kort nadat
Esbeek door de Engelsen bevrijd was. In totaal namen er ongeveer tien
groepen aan deel. Behalve een aantal buurtschappen, had ook de R.K.J.B. een
praalwagen gemaakt. Eigenlijk best wel primitief; je had overigens maar weinig
te verwachten zo kort na de oorlog. Paard en platte wagen ingespannen,
daarop een tafel met wat drank, een bank en wat stoelen.

Sjef van de Wouw was toen voorzitter van de Rooms Katholieke Jonge
Boerenstand; hij zit ook aan het hoofd van de tafel! Janus van Dommelen zat
links voor op de bank. Samen komen ze tot de volgende samenstelling van de
foto: v.l.n.r Janus van Dommelen, Geert Hendriksen, Jan de Bruin, Frans
Hamers, Wim Kerkhofs, Sjef van de Wouw, Jan van de Wouw, Piet van de
Wouw, Willem Geerts en Harrie Wijten met zijn oranje hoed. Men vertrok met
de stoet bij Doruske Smolders (nu Schuttershof) voor de deur.

Via de Groenstraat reed men naar Rustoord. Daar draaide men op de plaats
om, om weer naar Esbeek terug te keren. "Een van de praalwagens moest een
kanon voorstellen. De loop was gemaakt van zo'n zware gietijzeren gierpomp
die normaal rechtop in de gierput werd gezet. Het geheel met takken
aangekleed stond op een of ander onderstel”, aldus Sjef van de Wouw. Sjef
woonde toen nog thuis in de Groenstraat. Het was ook daar, dat hij het eerste
oogcontact had met de bezetter.

Vanuit de Larestraat zag hij een tiental Duitse tanks die Groenstraat indraaien.
Zijn vader wilde er nog mee een doos goei sigaren naar toe gaan.....zo'n schrik
hadden ze! Maar de Duitsers zouden nog een keer, maar dan vier jaar later en
grimmiger, bij de familie Van de Wouw langs komen. Nee, nu kwamen ze echt
aan! Een span van zes paarden werd bij hen op stal gezet. De Duitse soldaten
verbleven bij hen in de schuur, waar ze regelmatig van voedsel voorzien
werden. Bij de noteboom ‘teynen het huis’' werd een tamelijk zwaar Duits kanon
geinstalleerd: gericht op Netersel. Ook op de hoek van de schuur van
Cattenstart (nu Hoogkar) stond er een. Een derde plaatste men daar ook in de
buurt bij Janus Smolders. Drie lopen gericht op Netersel.

Na enkele dagen kwam Pieter van Gestel, een zwager van veearis Piet
Leermakers uit Biest-Houtakker daar nieuwsgierigen. Hij nam de situatie
heimelijk op en briefde dit onheil door naar Netersel. Hij waarschuwde de
betreffende Esbeekse families letterlijk: "Denk er goed aan, morgenvroeg komt
er antwoord." Het werd de volgende dag tegen de avond: het antwoord vanuit
Netersel bestond uit een zwerm van ongeveer 15 granaten in een keer.

Eén sloeg in bij de Adrianushoeve in de schuur en de rest ontplofte in de
naaste omgeving in het veld. Nog vele jaren hebben we granaatscherven



gevonden en opgeploegd. De volgende ochtend overigens waren de Duitse
kanonniers vertrokken. In totaal waren ze er maar een week geweest; lang
genoeg om, ondanks de bevoorrading, alles uit de kelder op te eten. "Im Krieg
mag alles," zeiden ze. Toch waren het niet de beroerdste. Ze beseften dat het
afgelopen was; ze wilden "nach der Heimat." Sjef had eigenlik tijdens de
bezetting ook die kant op gemoeten: gaan werken in Duitsland. Een zekere
Spijker van het arbeidsbureau in Tilburg zorgde voor een vals paspoort. Op een
gegeven moment vertrouwden ze dat 'valse Ausweis' niet, evenmin dat vele
Esbekenaren sommige dorpsgenoten erg vertrouwden!! Jan Tromp
(Trompenaars uit Middelbeers) en Sjef zijn drie nachten op de viucht, elders
gaan slapen. Razzia's en aanhoudingen vonden immers 's nachts plaats.

In het Broek tussen de Kinderlaan en de Larestraat, om precies te zijn bij het
perceel 'den Teikwever, stond nog een hut waar een tijdje een 20-tal kalveren
gehuisvest waren geweest i.v.m. mond- en klauwzeer. In die hut boven 'de zult’
was een soort verdieping gemaakt. Hier hielden zij zich schuil totdat het gevaar
geweken was.

Echt gevaarlijk vond Sjef de situatie toen hij plots in de Larestraat in de sloot
moest duiken. Hij was getuige van een regeirecht luchtgevecht tussen een
Engels en een Duits viiegtuig. Al schietend met mitrailleurs cirkelden ze
laagvliegend met vreemde capriolen om elkaar heen. Na een aantal minuten
verdwenen beide jagers zonder dat een van de beide echt zichtbare schade
opgelopen had.

Op het eind van de oorlog, september 1944 zag Sjef veel meer viiegtuigen. Ze
viogen heel laag met zgn. gliders er achteraan. Ze viogen in de richting: Tulder-
Esbeek-Baarschot. Het schijnt dat er een in de Flaes gevallen is. Hij kan zich
nog goed herinneren dat Piet Gielens (als jachtopziener in de Utrecht speelde
hij een belangrijke rol in het Esbeeks verzet) en Jo van Rijswijk op het pakhuis
het uit de doeken aan het doen waren. Dat waren mannen, ......die 'wisten van
de hoed en de rand', hoewel eerst- genoemde veel geheimen voor zich wist te
houden.

Ander vliegend oorlogstuig dat het luchtruim onveilig maakte, waren natuurlijk
de V-1 en de V-2. Laatsgenoemde raket kwam terecht bij boerderij de Kievit,
waar nogal wat materi€le schade berokkend werd. Een andere inslag met dit
type weet Sjef zich nog zeer goed te herinneren.

Samen met Janus Smolders was hij musterd aan het binden, even voorbij
boerderij Bolijn aan de Prins Hendriklaan. Alleen een zwaar soort suizen hoorde
hij en de V-2 sloeg in tussen Bolijn en de Kruif. De V-1 daarentegen maakte wel
een flink botterend geluid en had in tegenstelling tot de V-2 ook vieugels. De
bewuste V-1 kwam uit de richting van Diessen en voordat die aan de Oude
Trambaan ontplofte had hij onderweg al een vieugel verloren.
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Ook Janus van Dommelen die op de Mostaard woonde had de gehavende V-1
duidelijk horen aankomen. Janus zien we geheel links voor op de foto. Hij was
bereid om een aantal oorlogsherinneringen zelf op papier te zetten. Daarom
laten we hieronder zijn wetenswaardigheden in extenso voligen.....

Rustig ligt ons dorpje tussen de bossen en landerijen. Totdat op die bewuste
10e mei in alle vroegte die rust verstoord werd door veel geronk van
viiegtuigen. De oorlog was uitgebroken. Niemand vermoedde dat dit 4 jaar zou
gaan duren. Op 11 mei viel het eerste slachtoffer. Een Duitse motorordonnans
stond op de Esbeekseweg en wilde zich niet overgeven. Een salvo van een
Franse voorpost maakie een einde aan dit jonge leven. Het eerste
oorlogsslachtoffer op Esbeekse bodem was gevallen. Gelukkig ook het laatste.
Uitgezonderd enkele infiftranten in de Utrecht en bij de Flaes.

Al gauw liet de bezetter zich zien als een heerser. Levensmiddelen kwamen op
de bon. De boeren moesten koren en viees inleveren. Jonge mannen werden
noodgedwongen te werk gesteld in Duitsland. Velen doken onder in
nabijgelegen dorpen. Vaak opgejaagd door de Duitse S.P of S.D. Een enkeling
die helemaal niet gemist kon worden op een bedrijff kwam in het bezit van een
Ausweis (goed of vals).

e
R .

Leden van de R.K.J.B. nemen deel aan de bevrijdingsoptocht in oktober 1944.
De namen vindt U terug in de tekst op bladzijde 15.



Langzaam nam de macht van de bezetter toe. De boeren moesten hooi en stro
inleveren in Biest-Houtakker. Hiervan is ter plaatse een heleboel verbrand.
Oorzaak onbekend!

Vele Engelse piloten die een noodlanding moesten maken, vonden een goede
tussenstop in 'de Utrecht'. Ook talrijke Joodse gezinnen kregen op enkele
plaatsen onderdak. Toen de V-1's werden afgevuurd maakte er eentje een
noodlanding aan de Trambaan net voorbij Op 't Hoog. Veel glas- en
pannenschade; gelukkig geen slachtoffers. Ook waren in die jaren veel mensen
in het verzet. Vele van hun daden zijn voor de meeste dorpelingen onbekend
gebleven!

Ook werd er veel gesmokkeld met Belgie, daar was de nood aan eten nog
groter dan hier. Vooral graan en boter en eieren hadden goede trek. Later ook
nog aardappelen. Hiervoor kwamen vooral shag, lucifers en andere dingen
terug. Ook de Duitsers werden wel eens aan een pond boter geholpen. Als zij
het dan op hun 'kuch’ smeerden, kraakte het van het zout, dat royaal was
toegevoegd.

Ook was er vaak inkwartiering van Duitsers, meestal rond de dorpskern. Op
een gegeven moment had men bij een van de boeren tonnen munitie in een
varkenshok opgeslagen. Het was genoeg om het hele dorp van de aardbodem
te laten verdwijnen. Gelukkig wist niemand hiervan. Nadat de geallieerden
geland waren in Normandie en nogal snel oprukten naar onze streken werd de
vijand onzekerder en harder

Opname van dezelfde bevrijdingsoptocht.
Rechts ziet U het huidige café 'Den ouwe Jan',

18



19

Paarden, wagens en fietsen, alles werd meegenomen. Een paar boeren
hadden hun paarden nabij de Leemskuilen lopen. Dagelijks werden ze voorzien
van een kruiwagen vol rode klaver voor de honger en zweepslagen 'om niet
gevat te worden'. Toen de bevrijders naderden, werd de stemming beter.

Ik vergeet nooit meer de eerste handdruk van een Tommie. Het was wel zijn
linkerhand; in zijn rechter had hij een machinepistool. Toen Esbeek bevrijd was
werden vanaf boerderij Plasmans de Duitsers bestookt in het Groot Loo in
Hilvarenbeek. Ook vuurden zij terug met lichte mortieren. Alleen wat materiéle
schade. Later zijn nog enkele granaathulzen teruggevonden. Na de bevrijding
werden overal optochten gehouden...ook in Esbeek.
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Een oorlog kent alleen verliezers
door Jo van Rijswijk {Jo Post)

Op 3 september 1939 's avonds om 10 uur hoorde ik via de radio Dr. H. Colijn
een algehele oproep doen tot mobilisatie van het leger. Voor mij kwam dit niet
onverwacht. Daarvoor was de zogenaamde ‘voormobilisatie' (kwartiermakers
waren toen reeds tweemaal opgeroepen). Daar waren ook Esbekenaren bij.

Dat hield in, de volgende dag vertrekken met bestemming ‘artillerie-depot Delft'.
Na enige dagen nog eens drie dagen naar Schiedam en vandaar nog eens naar
Tiel met de militaire trein. Daarma op mars naar Lienden, een klein dorp bij
Rhenen, waar we een kwartier kregen achter de Slaperdijk.

Ik werd ingedeeld bij de verbindingsdienst: het aanleggen en onderhouden van
een eigen militair telefoonnet. Ook in de nabije dorpen waren we daar
werkzaam, bijvoorbeeld in Kesteren, lJzendoorn en Echteld. In de laatste plaats
ontmoette ik dorpsgenoot Kees v.d Wouw, die lag daar in een 'prachtig kasteel'.
In het dorp Lienden was niets te zien. Er waren één bakker, twee cafe's en veel
fruittelers. Een grote steenfabriek was er tussen de Slaperdijk en de Landdijk.
De naam was Tollewaard.

Naarmate de dagen verder gingen, had ik het gevoel dat je wel wist wanneer je
was opgekomen, maar wanneer alles zou eindigen en of je nog ooit terug zou
komen, dat was voor iedereen onzekerheid. De tijd ging verder.

Bij Venlo gebeurde een incident met een Engelse majoor Best, twee
Nederlandse officieren en een Duitse groep; het werd er niet beter op. Op 9 mei
1940 's avonds iedereen op zijn post! Op 10 mei was de oorlog er. Degenen die
van tijd tot tijd afgelost werden, sliepen 's nachts tussen de fruitbomen. Een
paar dagen later ontplofte een Duitse granaat op enige afstand. Resultaat: van
boom tot lucifers! Dan is het enthousiasme wel afgekoeld. Woensdag na
Pinksteren wordt de spoorbrug Rhenen-Kesteren door ons opgeblazen. 's
Avonds terugtrekken naar Everdingen. Op een zondag in juni mag ik naar huis.
Vertrek Lienden 9.30 uur per spoor Geldermalsen. Dan een stukje boot, dan
weer bus, dan weer trein. Dan een eind te voet. Aankomst Den Bosch 14.00
uur. De trein naar Tilburg. Te voet van Tilburg naar Beek. Halfweg neemt
iemand me met de fiets tot Beek mee, waar mijn broer me met de fiets
afhaalde. Om 19.00 uur thuis!! Auto's worden door de bezetter gevorderd en
het vervoer is aangewezen op paard en kar. In Esbeek twee en een halve dag
hulpdienst bij de P.T.T. Esbeek heeft geen bezetting gehad, wel onderduikers.
Een spion is er doodgeschoten bij het Goor. Wat er met de 'oorlogsdagen’ is
gebeurd heb ik van horen zeggen.

Bij de benzinepomp zou een Duitse motorrijder door enkele Fransen
doodgeschoten zijn. Half september 1944 rukken de geallieerden vanuit Belgie
op via Valkenswaard, Eindhoven, Son, Veghel, Grave en Nijmegen naar
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Amhem. Men noemde dat de Corridor. Mislukt bij Amhem. Deze smalle
bezetting breidt zich in de laatste weken van september uit tot Reusel, Bladel
en Netersel. Er wordt stevig gevochten. Reusel verandert enige malen van
bezetter.

Twee zware Duitse kanonnen bij de Clapstert (Spaendershorst), toen een ruige
hei met viiegers, schieten regelmatig in die richting om de troepen te steunen.
Engelse tyfoons hebben veel in die buurt naar dit zware geschut gezocht maar
niet gevonden. Van 2 op 3 oktober 1944 van 's avonds tot 's morgens vroeg
trekt een enorme kolonne manschappen en materieel terug uit Reusel via
Esbeek richting Tilburg.

Esbeek 3 oktober: alles is doodstil, niemand op straat, een akelige stilte! In de
middag komen drie Duitsers te voet en bewapend door Esbeek richting de
Mierden. Daar laten zij de brug bij Maillé springen. In de Hertgang was de
stenen brug ook al opgeblazen; 27 oktober wordt Tilburg bevrijd. Het gaat nu
snel.
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Foto van de mobilisatie in 1939.
Vooraan links ziet U Jo van Rijswijk.
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Spoedig het gehele zuiden, maar ten noorden van de rivieren zou het nog lang
duren. Was de oorlog in het zuiden dan voorbij? Nee, er bleef nog wat. Na
enige tijd valt de eerste V-1 achter Frans van Gils in de Liene. De dikwandige
uitlaat van deze V-1 heb ik meegenomen en deze fungeerde later bij het
postkantoor als viaggestok. De tweede achter de Boschhoeve. Eerste
Kerstdag, 's middags 12.15 uur een geweldige knal, een V-2 valt bij boerderij de
Kievit. V- stond voor Vergeltung. De bedoeling was Antwerpen. In die stad zijn
er dan ook 3000 bij gebleven.

In Esbeek zijn in de strijd rond het Goor tien Duitse soldaten gesneuveld. Lang
lagen zij op het Esbeekse kerkhof begraven. In de jaren zestig heeft de
gravendienst de lijken opgegraven en in hun woonplaatsen herbegraven.

Rond half augustus worden trouwens in Esbeek Duitse soldaten ingekwartierd
in boerderijen. Deze waren bij de opmars in Belgie uit elkaar geslagen. Ze
moesten opnieuw hergroeperen. In de oude school werden anderen gelegerd,
nl. een dertigtal S.S.'ers. Ik moet zeggen dat dit geen bezetting was en na een
paar weken is de hele troep vertrokken via Baarschot naar de Beerzen. Bij de
Beerse Bak stieten zij op Engelse patrouilles. Daar gebeurde het. Een kort
gevecht en o0.a de boerderij van Nooyens brandde af. De familie viuchtte naar
de Liene in Esbeek. De oorlog kende geen winnaars, alleen maar verliezers.
Het zal wel blijven zoals het geweest is: de geschiedenis leert ons dat we niks
geleerd hebben!



Rustoord werd Huize St. Jeroen.
door Jan van Helvoirt

In 1941 werd door de Duitse Wehrmacht druk gebouwd aan de kust. Van de
Noordkaap tot aan de Spaanse grens werden in allerijl versterkingen
aangebracht. Vroeg of laat konden de Duitsers de geallieerden aan onze kusten
verwachten, In Noordwijk werden 475 grote en kleine bouwsels opgetrokken.
De burgerbevolking zou geévacueerd moeten worden. De bewoners van Huize
St. Jeroen waren de eersten die moesten vertrekken. Voor 10 januari 1943
moest het ontruimd zijn, om plaats te maken voor de legering van Duitse
soldaten.

Rustoord, op landgoed ‘De Utrecht’, werd aangewezen als evacuatie-oord. Uit
verslagen van de zusters die meekwamen kunnen we te weten komen hoe de
evacuatie verliep en hoe zij hun tijd hier in Esbeek doorbrachten. |k doe er
slechts een greep uit.

‘Uit het ballingsoord te Esbeek™.....8 december kwam H, Versluis met de
boodschap dat we weg moeten, maar het zal wel maart worden. We moesten
naar Hilvarenbeek. Gauw de kaart opgezocht en ja, gelukkig dicht bij Breda. Of
wij blij waren, want er was al gezegd dat we naar Drente of Overijssel moesten.
16 December ging onze Z. E. Moeder met zuster Agatha naar het nieuwe
tehuis kijken. De heren van het bestuur waren al geweest en riepen er over dat
het zo mooi was.

1 Januari, nieuwjaarsdag, was het pakken en kisten dichtspijkeren, want 2
januari kwamen ze de eerste lading halen. Totaal 169 kisten. De trein was fijn
verwarmd, de reis verliep viot en om 3 uur waren we in Den Bosch. Van daaruit
ging het met zeven ziekenwagens en twee autobussen naar Esbeek.

Daar hadden we een kleine tegenvaller. De kamers waren nog niet klaar,
aangezien de wagon met hout tussen Breda en Tilburg kapot was gereden, 's
avonds om 6 uur zat het hele huishouden aan het warme middagmaal of er
niets gebeurd was. Er is niemand ziek geweest van deze reis. 't Is hier een
prachtig huis en een heel mooie omgeving, beste mensen en toch: leve Huize
St. Jeroen in Naaldwijk.

22 Februari grote vreugde in 'Huize St. Jeroen' in Esbeek. Moeder Assisia
kwam op bezoek. Ook arriveerde Miss Craig. De laatste dagen was een van
onze oudjes al niet goed en de avond van Moeders vertrek is zij nog bediend en
dezelfde nacht gestorven. De pastoor van Esbeek heeft er 's zondags over
gepreekt in de kerk en gezegd tegen de mensen dat zij veel voor haar moeten
bidden en niet moeten denken: het is maar een oud mens! Ook pastoor
Wijtvliet, een van de meegekomen priesters, overleed in Esbeek.



Rustoord in De Utrecht werd Huize St. Jeroen.

Dan lezen we enkele berichten omtrent de bevrijdingsdagen van
Esbeek.....Geen ruitje is er stuk. Moeder Agatha schrijft dit toe aan de H.
Aartsengel Michael.

3 September was het erg onrustig in de lucht en allerlei geruchten hoorden we.
Breda was bevrijd en de Engelsen trokken op naar Tilburg en Den Bosch.

4 September alies afgesloten, geen licht, geen water en ook geen telefoon. Ook
geen lijkauto om mevr. Kaptein weg te brengen. Die werd toen vooriopig
begraven in Esbeek. Er kwam geen pater. De pastoor zei al: "Er moet maar
geen pater komen, de tijden zijn veel te onrustig en te spannend.”" De kanonnen
bulderden en kwamen steeds dichterbij. De Engelsen naderden. Dagelijks
kwamen er veel Duitsers uit Belgié terug; die brachten ook hun kanonnen mee.
Viak voor ons huis werd zo'n blaffer neergezet. Als wij 's avonds het
rozenhoedje begonnen te bidden, dan deed hij ook zijn muil open! 't Rolde over
de geimproviseerde kapel en de echo's van het bos herhaalden het, zodat
horen en zien verging. Vijf van die prachtstukken stonden in een boog om ons
huis.
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9 September kwamen de eerste viuchtelingen binnen, twee vrouwen en een
kind. Bij hun boerderij stond het zware geschut viak voor hun deur en het was
gevaarlijk want de Engelsen schoten ook terug. Dagelijks kwamen de Duitsers
om enige ruimte, maar steeds hadden we ze nog uit huis kunnen houden. Zelfs
de S.S.-mannen kwamen en wilden met alle geweld in huis en gingen op de
rand van de fontein zitten, maar na een klein uurtje trokken ze weg.

24 September waren er twee hoge pieten geweest en weer afgepoeierd. 's
Middags kwam er een dokter van het Rode Kruis en zei: "Die kamers of het
hele huis leeg. Nu viug. Over een half uur komen de gewonden". Pastoor Terra
stond dadelijk zijn grote kamer af en ging in een klein kamertje en in die kamer
werden de oudjes uit de andere kamertjes ondergebracht.

25 September kwam mijnheer Mijnert Jansen met vrouw en kinderen. De
granaten viogen door het huis, de Merel! Het werd vol in Huize St. Jeroen, alias
Rustoord. 's Nachts waakien er twee zusters en een heer voor de veiligheid.
De Duitsers lagen zo maar in de gang te slapen. De dokter zei: "Ik begrijp niet
dat jullie hier durft te blijven met die oude mensen in de vuurlinie". Ze
vertrouwden maar op de Goddelijke Voorzienigheid. Dagelijks kwamen er meer
gewonden.

27 September kwam de eerste gewonde Tommie binnen; 's middags werd hij
met een erg gewonde Duitser in een auto weggebracht. De dokter zei dikwijls
tegen de mensen in huis: "Ik haat het N.S-regime". Eens had een oppasser
twee vissen uit de vijver gepakt en vroeg aan zuster Seraphia om ze te bakken.
Juist daar kwam de dokter aan, "Neen", zei hij, "dat gebeurt niet. Ik wil niet
hebben dat ze zeggen dat alle Duitsers moordenaars en dieven zijn." Hij was
erg kwaad.

30 September werd het heel erg met de granaten; op het platte dak en bij de
garage vielen grote stukken. Bij de buurman werd de broeikas getroffen; geen
ruitie meer heel. Ook de toren van de boswachter had het zwaar te verduren.
En dat was viak bij ons huis.

2 Oktober zei de oppasser: "We zullen wel gauw gaan, de Engelsen zijn al erg

dichtbij". En jawel, 's avonds om half elf kwam er een koerier en alles moest in

een ogenblik weg.

4 Oktober waren we definitief vrij. Hilvarenbeek lag nog onder vuur, 8 Oktober
kwamen de viuchtelingen. Dat was verschrikkelijk om aan te zien. Karren en
fietsen, alles volgeladen met beddegoed. De zusters en de ouden van dagen
moesten ook weg. Drie voltreffers waren er op hun huis gekomen en in Diessen
zaten ze al 14 dagen in de kelder; ook voltreffers op het huis gekregen. We
hadden toen een dertig viuchtelingen en die moesten blijven totdat Tilburg
bevrijd was....Het zou nog geruime tijd duren en wel tot 25 juni 1947 voordat de
evacuees terug konden keren. Tijdens het verbliff in Esbeek zijn 23 oudjes
overleden. Allen vonden in Esbeek een laatste rustplaats.



De Noordwijkse jeugd daarentegen beleefde na de oorlog nog wel plezier aan
de relatie Noordwijk-Esbeek. Kort na de oorlog schoten de katholieke
jeugdorganisaties, door de bezetter verboden, als paddestoelen uit de grond.
Vele kinderen voelden zich aangetrokken tot de verkennerij en gidsenbeweging.
In 1946 hielden ongeveer 50 verkenners hun zomerkamp op 'De Utrecht'. Een
jaar later, augustus 1947, de oudjes waren al weer terug, gingen maar liefst 300
jongens en meisjes van 7 tot 16 jaar gedurende een week in Esbeek op kamp.
Het was een uitermate hete en droge zomer. Het riviertie de Reusel en het
grote ven de Flaes, waarop de kwartiermakers hun plannen hadden gemaakt,
bleken stinkende poelen. Het voorhanden drinkwater was zonder meer slecht.
Ondanks dat alles was de stemming opperbest en iedereen kwam weer
gezond, moe en vuil naar huis terug.

Het roggebrood dat onbeperkt door de Esbeekse bakker geleverd kon worden,
had hen goed gesmaakt.

Het gevolg van de granaatinsiag op 30 september.
Geen ruit van de kas bleef heel.
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Je moest niet teveel weten
door Jan van Helvoirt

"Het is best wel moeilijk om de gebeurtenissen na 50 jaar nog exact op een
rijie te zetten. Het is zo'n kort tijdsbestek, slechts vier jaar. Bovendien is er
tussen mei 1940 en oktober 1944 eigenlijk weinig gebeurd aan
oorlogshandelingen”. Aan het woord is Trees Smolders van Raak, die zich lijkt
te verontschuldigen. Maar dat is geenszins nodig! Het blijkt na een poosje dat
Trees een geheugen heeft als een ijzeren pot. Dat herinneringen uit een
‘angstige periode’ later moeilijk tevoorschijn komen is alom bekend.

Meteen na de bevrijding op 4 oktober 1944 moesten een aantal Esbeekse
gezinnen hun have en goed met spoed verlaten. De evacuatie zou overigens
maar een nacht duren. Trees noemt nog een aantal namen op van personen
die moesten vertrekken naar de Spiehoeve in De Utrecht: Koob de Kort met zijn
huishoudster, Frans Schellekens, Piet de Kort, de familie van Raak. Misschien
waren het er nog wel meer. Dat weet ze niet precies omdat zij, zij was de
oudste van het gezin, samen met ome Sjef van Raak, thuis moest blijven: zij
moesten het pand bewaken tegen eventuele diefstallen of plunderingen. Van
schrik hebben we de gehele nacht beneden op de vioer gelegen. Boven zou te
gevaarlijk zijn. Het waren vooral bewoners rondom de kerktoren die moesten
vertrekken.

Kort na de Esbeekse bevrijding zater er nog fanatieke Duitsers in de
Oranjebond verscholen. Zij zouden de reeds gearriveerde Engelsen in Esbeek
zwaar kunnen beschieten. Ook zouden zij de toren, die als uitkijkpost zou
kunnen functioneren, in puin kunnen schieten. Gelukkig is er geen schot gelost,
geen granaat afgevuurd.

De granaatinslagen achter bij de kerk bij het priesterkoor kwamen wellicht
vanuit het Groot Loo. Dat Trees in spanning zat, kun je je voorstellen. Dat er
trouwens tijdens de vierde oktober 1944 in Esbeek geen
oorlogsschermutselingen hebben plaatsgevonden, kan Trees ons wel als
‘poggetuige’ uitleggen!

Trees woonde in die periode in cafe 'Kerkzicht' annex bakkerij en winkel
Tussen het cafe en de winkel lag een kamertje dat de bezetter gevorderd had.
Het gebeurde trouwens wel meer dat er militairen ingekwartierd waren. Maar dit
betrof een 'hoge piet’. Het was een Duitse Orts-kommandant, die daar sliep en
hij hield er a.h.w. zijn kantoor. Hij was best wel correct. Regelmatig kwamen er
ordonnances op motoren aanrijden om berichten te halen en te brengen; een
soort koeriers. Telefoon had men niet. Ook kwamen er regelmatig militairen die
er aangingen en dan weer in de bossen verdwenen.

Op een nacht klopte de kommandant op de deur. ledereen moest gewekt
worden bij familie Van Raak. Hij vertelde dat hij en de anderen dezelfde nacht



snel zou vertrekken. De Tommies kwamen eraan en de Duitsers, althans in
Esbeek, namen de benen. Zowat geruisloos zouden de Engelsen met enkele
voertuigen Esbeek binnen rijden.

Geruisloos verliep trouwens ook de bezettingstijd voor de meeste Esbekenaren.
Ach....de bonnen-distributie werd wel wat opgevoerd. Natuuriijk moest je tijdens
de spertijd de ramen zorgvuldig blinderen en speciaal licht voeren. Extreem
samenscholen was uit den boze en uiteraard moest je je kunnen legitimeren.
"Maar", zegt Trees, "in Hilvarenbeek op het gemeentehuis moest ik gist halen.
Er was niemand te zien op het Vriithof. Plotseling brak er een hevig
vuurgevecht los en de kogels floten rond mijn oren. Wie nu precies aan het
schieten waren weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik rap op huis aan wou!!" Een
ander, eerder meelijwekkend voorval kan ze zich ook nog zeer goed voor de
geest halen. Op een zondag in mei komen er vanuit de richting Poppel over de
Trambaan acht of negen tamelik jonge Franse 'militairen'. Ze waren te voet,
klein van stuk en haveloos gekieed. Ze liepen richting Diessen. Waren ze
verdwaald of per ongeluk van een bepaalde eenheid afgesplitst? Hebben ze
aansiuiting kunnen vinden met de Fransen die op dat moment in Diessen aan
de Reusel lagen om de Duitsers te weerstaan?

Er waren trouwens meer Franse militairen in Esbeek. Op 11 mei 1940 stelde de
Franse kommandant een afdeling artillerie in Esbeek op. Zij moesten het 2e
batalion van het 4e R.D.P. (Regimont Dragons Portes) ondersteunen. De
Fransen waren trouwens in 18 uur tijd 350 km. naar het noorden opgerukt om
de vijand tegen te houden, dan wel te vertragen in hun opmars. Doch toen
enkele Fransen een Duitse ordonnans pardoes van zijn motorfiets geschoten
hadden, sloegen de anderen massaal op de viucht. De inname van Esbeek was
een feit.

Voor deze gebeurtenis moeten we even iemand anders uit Esbeek aan het
woord laten, Er is maar een persoon die dat exact kan navertelien, behalve
misschien twee Fransen: coggetuige Pieta Hamers-Broeckx. Zij was buiten
voor het huis aan het werk, misschien wel bij de benzinepomp die zij hadden.
Voor het huis schuin tegenover, (koster Dankers woonde daar toen) zag zij
twee Franse militairen opgesteld tegen de gevel.

Vanuit Hilvarenbeek komt er een Duitse verkenner behoedzaam op een
motorfiets bij de pomp aanrijden. Pieta hoorde een geluid van mitrailleurvuur en
de soldaat werd dodelijk getroffen. Pieta viucht uiteraard razendsnel achter het
huis, de Fransen richting Poppel. Lang nog heeft men verschillende
schampschoten op de lindebomen die voor het huis stonden kunnen zien.
Tijdens de bezetting die daarop volgde, vonden er in Esbeek, voornamelijk in
de bossen van De Utrecht, best wel noemenswaardige verzetsdaden plaats.
Onderduikers en gestrande piloten konden er tijdelijk een veilig heenkomen
zoeken. Trees herinnert zich heel goed dat er bij hun thuis in de winkel
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regeimatig een Nederlandse marechaussee kwam. Hij woonde in Hilvarenbeek
in de kazerne, maar het is ook best wel mogelijk dat hij bij Martha Bruurs
(Spaaneindsestraat) woonde. Trouwens op de Esbeekseweg (nr 27) en
tegenover de smid woonde ook een marechaussee. Als Vieggert, zo heette hij,
dan in de winkel kwam, zei hij: "Trees, brood, want er zitten er weer." Hij doelde
dan op piloten die uit de lucht geschoten waren. Trees maakte dan zowat
complete lunchpakketten. Vieggert verdween dan met zijn fiets richting
Hertgang of Flaes. Trees wilde het eigenlijk niet precies weten. Het was toch
ergens een gevaarlijke tijd. "Je moest niet te veel weten, want dan hoefde je
o0k niets te verantwoorden!"

Een keer wilde ze wel verdere hulp bieden. Wim en Sjaak Rosch wilden niet
voor de Arbeitseinsatz ingehuurd worden. Ze hadden geen Ausweis en
moesten dus onderduiken. Pa van Raak verhuurde het huis waar Trees nu
woont (Esbeekseweg 39) toentertijd aan architect Goossens. Daar vonden de
twee jongens van Rosch onderdak.

Toen kwam er plotseling een kink in de kabel. Trees weet niet wat daar de
oorzaak van was. Maar Trees mocht wel voor de oplossing zorgen. In die tijd
had Trees verkering in Netersel, met een zoon van Kees de Mulder. Volgens
haar was Netersel echt een 'verzetsdorp'. Bij laatstgenoemde De Mulder zat het
huis ooit vol onderduikers. Kees kreeg geregeld dat Wim en Sjaak Rosch een
veilige plaats kregen bij Sjef van der Heyden in Netersel, een broer van Fons
van der Heyden die later op 20 september 1844 gefusilleerd zou worden.

Elke week ging ze er naar toe om kleren weg te brengen en wat boodschappen
te bezorgen. Helaas (!) bleek de verkering daar in Netersel niet van eeuwige
duur. Toch bleef Trees, ook toen het eigenbelang gedeeltelijk was weggevallen,
al fietsend via de Dunsedijk de onderduikers bevoorraden Onverzettelijk!

Achtergebleven Franse tank in '‘De Hertgang'.



Het verzet
door A. van Rijswijk

Het verzet dankt zijn ontstaan in zekere zin aan de propaganda voor de V-
Aktie. Dit V-teken, dat oorspronkelijk werd uitgevonden door Churchill, werd
door de Duitsers overgenomen voor hun propaganda. Ze wilden de
Nederlanders hiermee duidelijk maken dat de Duitsers op alle fronten wonnen.
Het verzet in en rond Esbeek bestond in het begin vooral uit het grenswerk. Het
wegbrengen van Joden en ontviuchte krijgsgevangenen. Later vooral
geallieerde piloten. Zo naderden de dagen der Mei-staking. Voor het welslagen
der staking werden alle mogelijke moeite gedaan, boeren werd verhinderd
melk, graan enz. te leveren. Arbeiders werden aangespoord het werk neer te
leggen. Resuitaat was dat praktisch het gehele arbeidsproces kwam stil te
liggen.

Langzaam breidde het grenswerk zich uit. Joden, ontviuchte krijgsgevangenen
en geallieerde piloten werden thans ondergebracht in een daarvoor ingerichte
schuilplaats in de bossen van landgoed 'De Utrecht’ te Esbeek, zulks mede ten
einde een onderzoek in te stellen naar identiteit en betrouwbaarheid der
betrokkenen. Tengevolge daarvan voltrok zich als het ware een splitsing van de
grenswerkgroep. Het ene deel hield zich bezig met het repatriéren van de
piloten en het andere deel met onderduikers. Tientallen piloten werden veilig
over de grens gezet en naar Engeland teruggevoerd. Ook zijn er illegalen
werkzaam geweest die praktisch alleen werkten. Zo wordt er bij andere
verzetsgroepen gesproken over Ome Frans in Esbeek. Ze vormden de
schakels in verbindingslijnen van andere illegale groepen. De viuchtelingen
moesten ook dagelijks voorzien worden van voedsel wat meest te regelen viel
in het dorp. Ook werkte men met distributiebonnen. Het overzetten van
viuchtelingen werd steeds moeilijker, aangezien hun aantal toenam. Voorop
fietsten altijd marechaussees en op ongeveer 100 meter volgden dan de
viuchtelingen en daarachter weer iemand uit het verzet. Men ging dwars door
‘De Utrecht' en via de Prins Hendriklaan bereikie men de grens. In de struiken
werden de fietsen verstopt en op een teken van de marechaussees ging men
via greppels en sloten naar Belgie. Vandaar te voet naar Weelde en met de
tram of bus naar Antwerpen en Brussel op de trein naar de Franse grens. Met
een Belgisch persoonsbewijs kon men ongehinderd Frankrijk in. Het meest
indrukwekkende wat zich binnen de werkzaamheden van de grenswerkgroep
heeft voorgedaan, is het achtierhalen van de identitieit van een zich als
Canadees piloot aangemelde vluchteling. Hiermee hebben de ondergedoken
Wageningse studenten zich belast. Door hem vragen te stellen over Canadese
boomsoorten en viiegtuigen viel de piloot door de mand. Hij bleek een infiltrant
van de duitsers te zijn, van de S.D. Er werd besloten om hem te elimineren, Dit
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werd uitgevoerd door de harde kern van het verzet. En zo kon het grenswerk
blijiven doorgaan tot aan de bevrijding. De verzetsbeweging bestond

hoofdzakelijk uit marechaussees, jachtopziener, gemeenteambtenaren en
onderduikers.
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De viuchtroute van Engelse piloten vanuit de Deppo (= omgeving
Bockenreijder) naar de Belgische grens.



Werken voor de Duitsers
door A. v. Rijswijk

Een gebeuren in het Hilvarenbeeks gemeentehuis.

In mei 1944 moesten door de gemeente mannen worden aangewezen om in
Zeeland te gaan graven voor de Wehrmacht. De gemeentesecretaris J. v. den
Burg en de gemeenteambtenaren weigerden mee te werken.

De N.S.B. burgemeester Bressers belt met de S. D. (geheime politie). Maar het
gesprek wordt afgeluisterd door de secretaris. Want toen de oud-burgemeester
weg ging, heeft hij een afluisterlijn laten aanleggen. De S.D. geeft de
burgemeester opdracht om de ambtenaren voor twee uur aan het werk te
zetten anders zouden ze om vier uur worden opgehaald en naar Vught worden
gebracht.

De secretaris wordt bij burgemeester Bressers geroepen en hoort het verhaal
aan. De secretaris zegt toe met het personeel te gaan praten. Volgens hem
zouden ze dan wel weer beginnen. Toen de burgemeester echter ging eten,
saboteerden de secretaris met de ambtenaren het bevolkingsregister en doken
onder. Regelmatig organiseerden de Duitsers controleposten en razzia's. De
aangehouden mannen werden dan gecontroleerd of hun namen en papieren
klopten. Er waren allerlei beroepen die waren uitgezonderd van arbeid in
Duitsland of elders. Een boer, een dokter, een brandweerman, een
gemeenteambtenaar waren allemaal hier nodig. Geen wonder dat deze
beroepen op een vals Ausweis werden vermeld. Het voorkwam deportatie naar
elders.

bron: Hilvarenbeek '40-45. Rijksinst. voor Qorlogsdocumentatie.

Persoonsbewijs van Adrianus van Rijswijk ( 19 november 1941 ).
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Mien Broeders koerierster voor ondergedoken studenten "Heb

je nog iets van ze gehoord....."?
door Jan Smulders

Mien Nijhof-Broeders (75) woont nu aan de Stationstraat in Maarheeze. Vijftig
jaar geleden woont ze op het adres Heikant 40 in Baarschot. Op haar zestiende
verlaat Mien Broeders d'n Heikant. Als oudste van het gezin gaat ze dienen.
Eerst in de buurt, later in Tilburg, Hooge Mierde en Esbeek. In de oorlog werkt
ze onder andere als koerierster voor de studenten die zijn ondergedoken op
landgoed 'De Utrecht'.

In 1941 verlaat Mien Broeders het gezin in Hooge-Mierde en gaat dienen bij
houtvester Wormgoor op het landgoed de Utrecht in Esbeek. Hier komt ze in
aanraking met studenten van de Landbouw Hogeschool in Wageningen. Ze
maken een praktijkperiode door in De Utrecht. Deze studenten weigeren een
loyaliteitsverklaring te ondertekenen. Om deze reden moeten ze onderduiken.
Er wordt een schuilhut gemaakt in de bossen. Ruim gezien tussen het cafe ‘In
Den Bockenreyder' in 'De Utrecht’ en het pad dat loopt van het Moleneind in
Baarschot richting de Flaes, nog over het stroompje. Karst Smit, in de veertiger
jaren marechaussee in Hilvarenbeek vertelt in een artikel in De Telegraaf van
enkele jaren geleden: "Tijdens een patrouille zag ik opeens voetstappen. Toen
ik die volgde kwam ik bij een open plek in het bos. Tot mijn stomme verbazing
had een aantal onderduikers daar een flink hol in de grond gegraven. Een hol,
een huis bijnal Compleet ingericht met een boekenrek, tafels en stoelen. Het
bleek het onderkomen van studenten die de loyaliteitsverklaring niet hadden
ondertekend".

Mien Broeders hierover: "Ze hadden een gat gegraven, en dit helemaal met
paalties afgzet. Palen erover heen. Strooi erover en grond erover. Zij konden
dat. Ze hadden ervoor geleerd". Dick Los is een van de studenten die de
onderduikhut mee bouwde. Hij woont in Wageningen. Hij neemt een
bescheidener houding aan over de hut, als Karst Smit. "Een boekenrek was er
al zeker niet in". "In de winter werd het te koud in de hut, en trokken we in een
kippenhok van boer de Bruyn".

Mien Broeders verzorgt de studenten. voor zover dat nodig is. Dick Los
hennnert zich dat ze Mien Broeders op weg naar huis hebben aangehouden en
gevraagd om voor hun boodschappen te doen. "We waren van haar
afhankelijk", zegt Los. Vanaf dat moment is Mien ook min of meer in het verzet
betrokken. Ze heeft de boodschappenlijsties nog steeds bewaard. Drie mikken,
koekjes, stroop, havermout. Ook overhemden en shag staan erop. "Waar een
kruis door staat is betaald”, zegt Mien Broeders, waaruit ik kan afleiden dat ze
nog heel wat geld (voor die tijd) tegoed moet hebben. Er is een afspraak
gemaakt voor een plek in het bos, waar de studenten en Mien elkaar steeds



ontmoeten, Hier worden geld, goederen en informatie uitgewisseld. Naast het
boodschappen doen doet zij ook de was voor de studenten. Ook onderhoudt ze
de contacten met het thuisfront. Ze reist met de trein naar de ouders toe. "Hier
werd ik dan ontvangen. De tafel werd gedekt alsof het niet op kon. |k wies me
"dan ok ginne raod", vertelt Mien, Ze brengt spullen mee naar Esbeek en geeft
berichten door.

Er loopt dan in Hilvarenbeek en omstreken een pilotenlijn. Bemanning van
neergeschoten Britse of Amerikaanse toestellen probeert uit handen van de
vijand te blijven door steun te zoeken bij de bevolking. Via een ondergrondse
pilotenlijn wordt geprobeerd deze personen via Brussel naar huis te laten
terugkeren. De studenten maken onderdeel uit van de pilotenlijn. Vele Engelse
en Amerikaanse piloten worden in de schuilhut tijdelik ondergebracht en
verzorgd. Vanuit 'De Utrecht’ worden ze, met behulp van de marechaussee,
over de grens gesmokkeld, Mien heeft ook contacten met deze piloten, en om
er beter mee te kunnen praten, volgt ze nog een tijdje Engelse les. Op een
slechte dag, in november 1943, wordt de pilotenlijn opgerold.

Tijdens de oologsjaren werkte Mien Broeders in Esbeek
als huishoudster bij de familie Wormgoor.



Volgens Mien Broeders waren er goeie afspraken gemaakt. Wanneer degene,
die een piloot naar Brussel brengt, de dag ema niet terug is, moeten de
studenten uit 'De Utrecht' vertrekken. De afspraak is dat de piloten-koerier na te
zijn opgepakt, 24 uur zijn mond dicht houdt ook al doet men hem nog zoveel
pijn. Op die slechte dag komt de koerier niet terug. Enkele studenten vertrekken
niet. "Ze waren wel in paniek dat hij niet terugkwam" zegt Mien.

De volgende morgen wordt de studenten Johan Oudemans en Jan de Konink
fataal. Ze gaan bij rentmeester Maillé werkopdrachten halen. In het huis van
Maillé zijn Duitsers. Johan Oudemans en Jan de Konink worden opgepakt. Na
verhoren worden ze berecht en ter dood veroordeeld en gebracht. Mien
Broeders heeft nog een distributie-stamkaart van Jan de Konink. Hierop staat
als zijn beroep: 'landbouwer’.

Op het moment dat zijn twee medestudenten worden opgepakt, ligt Dick Los in
bed bij de zusters op Rustoord. Hij heeft een middenoorontsteking. Als hem het
ontij ter ore komt, viucht hij op de fiets naar Mien Broeders thuis, op den
Heikant in Baarschot. Hier verblijft hij nog enkele dagen en vertrekt dan naar
het noorden. Hierna zal Dick Los nog diverse brieven naar Mien Broeders
schrijven, die alle bewaard zijn gebleven. Een citaat uit een brief: "Heb je nog
iets van ze gehoord....?



Werken in Duitsland.
door Bert Schilders.

In Duitsland waren miljoenen arbeiders onder de wapenen geroepen. Dit leidde
tot een groot tekort aan arbeidskrachten. Ook de oorlogsindustrie eiste steeds
meer arbeiders. De Duitsers gingen dan ook de bezette gebieden, waaronder
Nederland, verplichten om arbeiders te leveren. Daarom moest ook Aabe-
wollenstoffenfabriek uit Tilburg arbeiders aanwijzen. Toon Bissels was een van
de tien die werd aangewezen. Toon was 21 jaar en nog niet getrouwd. Hij had
wel verkering met Miet Vugts. Toon moest eerst gekeurd worden. Daar werd
alleen maar naar hem gekeken en hij was al goedgekeurd.

Op 27 oktober 1942 ging Toon voor de eerste keer van zijn leven met de trein
mee. Met in totaal 80 man ging het in de richting van Duitsland. Tussen
Duisburg en Essen heeft de trein lang stilgestaan, want de Duitsers wisten niet
waar ze de arbeiders naar toe moesten sturen. Na lang wachten ging de trein
verder naar Millheim (Ruhrgebied). Daar werden ze naar barakken verwezen
die boven op een vuilnisbelt stonden. De bedden moesten ze zelf nog maken.
Het sanitaire gedeelte bestond uit een balk buiten, waarop men overheen
moest gaan zitten, met daaronder een sleuf.

Toon kwam te werken in een wapenfabriek waar 16000 man werkte. Hij kwam
terecht op een afdeling waar men granaathulzen vulde met ijzer. Er werd
gewerkt onder zeer hoge temperaturen. Er moesten weken van wel 60 uur
gemaakt worden en om de week moest men 's nachts werken. Hiervoor kreeg
hij Fl. 65,- per week.

Ook werkten er 1500 Russen, mannen en vrouwen. Deze werden minder goed
behandeld en stonden constant onder bewaking. De Duitse propaganda deed
de burgerbevolking geloven, dat alle buitenlandse arbeiders vrijwillig in
Duitsland kwamen werken. Dit zette kwaad bloed, want de arbeiders namen de
plaatsen in van hun zonen die naar het front werden gestuurd.In het begin had
Toon veel heimwee. Dat kwam ook doordat er daar veel ruzie en onenigheid
was onder de arbeiders die in de barakken gehuisvest waren.

Het eten was er zeer slecht. Men kreeg 2 broden per week op de bon. Was
men te laat dan kreeg men niets. Op de fabriek kreeg men soep. Dit vulde Toon
zelf aan door knolraap op de markt te kopen en op het brood te leggen. Hij
zocht ook kleine aardappelen tussen de uitwerpselen van paarden. Deze
werden vervolgens gewassen en gekookt alvorens hij ze opat. Op den duur
werd het eten beter omdat er van thuis voedselpaketten werden opgestuurd.

In een brief vioeg Toon om een knijpkat (= een kleine zaklantaarn die, door
middel van het telkens inknijpen van een veer, licht geeft). Deze werd door Jan
van Raak in een brood gebakken om te voorkomen dat de Duitsers het er uit
zouden halen. Op een keer kwam er een pakket van Miet waarin onder andere
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een konijn dat goed in het vet zat. Het werd door Toon onmiddellijk voor de helft
opgegeten. Hij werd toen flink ziek omdat zijn maag daar niet meer tegen
bestand was.

Er werd ook steeds meer gebombardeerd. Vooral 's nachts door de Engelsen.
Ze gooiden dan fosforbommen die grote branden veroorzaakten. Bij de
barakken was er slechts een brede gleuf waarin men kon schuilen, maar bij de
fabriek waren er goede schuilkelders die overal tegen bestand waren. Als men
weer naar boven kwam waren er hele stukken van de fabriek weggeslagen. De
Duitse arbeiders, die zeer fanatiek waren, werkten tussen het puin gewoon
door, terwijl de buitenlandse arbeiders het puin moesten opruimen.

Na een van de bombardementen moesten Toon en de anderen zich met
houwelen en schoppen een weg naar buiten graven, omdat de uitgang volledig
geblokkeerd was door puin. Toen Toon nog bij de Aabe werkte had hij een
collega die pro-Duits was. Hij wilde niets liever dan voor de Duitsers gaan
vechten. Toen hij 21 jaar werd tekende hij bij de Waffen-S.S., het elitekorps van
de Duitsers, en ging in Rusland vechten. Via via hoorde hij dat Toon in
Duitsland werkte en schreef hij naar de ouders van Toon om zijn adres. Vanuit
Rusland stuurde hij brieven naar Toon met een grote stempel van de Waffen-
S.S. erop. Hierdoor werden de medebewoners van Toon uit de barak zeer
wantrouwend. Ze dachten dat Toon ook Duitsgezind was. Na veel praten wist
Toon hen er gelukkig van te overtuigen dat dit niet zo was.

ALY

Deutsche Eisenwerke in Miilheim (Ruhrgebied), waar Toon Bissels
tiidens de ooriog te werk gesteld werd.



Na drie maanden wilde Toon naar huis. Hij sprak met twee mannen uit Tilburg
af om op vrijdag te gaan en 's zondags weer terug te keren. Dit werd ook wel
prikkeldraadverlof genoemd. Met de trein naar Kaldenkirchen. Daar werd
vitgestapt. Men wilde te voet de grens passeren om pascontrole te voorkomen,
Bij de grens kroop men onder het prikkeldraad door men liep en verder tot men
bij een huis aan kon kloppen met de vraag om hen naar Venlo te brengen. In
Esbeek aangekomen werd Toon aangeraden om onder te duiken. Hij deed dit
echter niet omdat zijn collega's in Duitsland dan geen verlof meer zouden
krijgen.

Op maandag pas keerden de drie weer terug naar Millheim. Toon was
teruggereisd in een trein met Duitse militairen om zo de controle te ontlopen,
De drie moesten bij hun Duitse baas komen. Ze smeekten hem om vooral maar
niets door te geven en kochten hem tenslotte om met tabak en jenever.

Dat prikkeldraadverlof niet zonder gevaar was bleek, toen Toon van Raak
terugkwam met zijn rug vol striemen door een afranseling. Hij was gesnapt bij
de grens. In de ziekenbarak werd niet meer naar je omgekeken omdat je
nutteloos was en geen produktie meer leverde.

Na een half jaar kreeg Toon verlof om naar huis te gaan. Thuis aangekomen
besioot hij om onder te duiken. Dit gebeurde in het kippenhok bij Jan
Wezenberg. Dat hok had Jan zo ingericht dat het leek als een speelkamer voor

Toon Bissels in 1942.
Deze foto werd in Duitsland gemaakt.

hun dochter Annie. Er hing een belletie, zodat men vanuit het huis het
kippenhok kon waarschuwen als er onraad was. Dit is echter nooit gebruikt.
Wel is Toon viakbij van Dal door enkele Duitse soldaten aangehouden die
vroegen naar zijn pas. Een pas had hij natuurlijk niet omdat hij ondergedoken
was. "Jij hoort in Duitsland," zei een soldaat die Nederlands sprak. Toon
ontkende dit hevig en mocht tensiotte doorgaan. Tot de bevrijding heeft Toon in
het kippenhok gewoond en gewerkt bij Wezenberg. Na de oorlog is hij weer als
wever bij Aabe gaan werken.
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Bevrijdingsvuur op de brandtoren in De Utrecht.
door Jan van Helvoirt

Op dinsdag 5 september 1944 hing rentmeester Herman Wormgoor Sr. de
Amerikaanse, Engelse en Nederlandse vlag aan de windwijzer van de
houtvesterswoning annex uitkijktoren op landgoed 'De Utrecht. Hij had de
viaggen tevoren vast klaar gelegd, want de bevrijders waren in aantocht!
Plotseling verscheen een afdeling van de Duitse artillerie bij de zogenaamde
brandtoren. De commandant en enkele officieren namen intrek in de woning.
Op tijd wist vader Wormgoor (in 1931 als 26-jarige rentmeester benoemd) alles
netjes op te bergen. Het 'vreugdevuur’ moest nog even op zich laten wachten.
Later zou die dag de geschiedenis in gaan als ‘Dolle Dinsdag'.

Aan het woord laten wij Herman Wormgoor Jr., die sinds zijn vertrek in 1947
even terugkeerde naar zijn geboortegrond, om toch met enig plezier terug te
kijken naar zijn jeugdjaren in Esbeek. Uiteraard om zijn herinneringen uit de
oorlogsjaren weer te geven. Minutieus en erg gedetailleerd vertelt hij over de
oorlogshandelingen rondom zijn voormalige huis en naaste omgeving. Zijn
kennis later opgedaan als officier bij de Koninklijke Nederlandse Landmacht is
daar natuurlijk gedeeltelijk debet aan. Ook de sociale status van 'den heer op
de Maatschappij' zorgde er voor dat ze boven op het nieuws zaten. De jeugdige
Wormgoor moet goed zijn oren gespitst hebben.

Vanaf die Dolle Dinsdag werd de rentmeesterswoning ingericht als commando-
post. Men woonde er permanent en men maakte gebruik van de keuken en het
kantoor. Er was geen ftelefoon; wel kon men over motorordonnances
beschikken. Het waren fronttroepen die teruggetrokken waren vanuit Belgié,
dus zeker geen S.S.'ers of ander 'moeilijk volk'. Herman herinnert zich nog
goed dat men op een dag met een geallieerde jeep kwam aanrijden. Misschien
uit een gestrande glider. Rondom de brandtoren stonden in een grote cirkel in
de bossen stukken zwaar geschut: men vuurde in de richting van het
Albertkanaal waar de Engelsen reeds gearriveerd waren.

Op 2 oktober moest de familie Wormgoor in de grote kelder onder het huis
schuilhouden. Na vier uur 's middags kon men dan even buiten spelen omdat
de Engelsen dan lunchpauze en 'tea-time' hielden. Doch blijikbaar hadden onze
bevrijders deze keer geen behoefte aan pauze. Twee van zijn zussen liepen
buiten en de granaten ontploften in de bomen en een in de kamer, waar pa, ma
en Herman zaten. De Engelse projectielen waren gelukkig te licht afgesteld; ze
waren ook niet bedoeld om gebouwen te vernielen. De Moffen werden wat
zenuwachtig en 's avonds scholen ze in de centrale hal. Die had extra dikke
muren; daarop rustte de toren. Deze prachtige uitkijktoren werd door de
Duitsers overigens als zodanig niet gebruikt. Te gevaarlijk. De officieren zeiden:
“Kom er bij zitten. We gaan weg. Neem een wijntje". "Nee, dat hoeft niet", zei
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mijn vader. "Ga maar weg". Ze begonnen Engels te spreken, zodat de
overgang voor de volgende dag niet te groot zou zijn! Ook werden er Duitse
liederen gezongen. De familie Wormgoor moest in het Nederlands zingen. Zij
kozen voor het zogenaamde 'Nederlandse Volkslied":

Waar de blanke top der duinen.

Afgezet met prikkeldraad.

En waar om de vijf en twintig meter.

Weer zo'n dikke rot-mof staat.
Middernacht ging alles weg richting Hilvarenbeek. Tijdens het inladen zei een
van de soldaten: "Voor kerstmis zijn wij weer terug. Hitler heeft een nieuw
wapen ingezet. Als dat neerkomt bevriest alles in de omgeving". "Laat mij er
een bezorgen", sprak moeder Wormgoor in vioeiend Duits, "dan heb ik een
goede ijskast". Viak daarna storite er een V-1 neer en de veearts die de
getroffen koeien kwam controleren, constateerde 'bevroren poten'! Wat een
sensatie! Zou het dan toch waar zijn wat die Duitse officier verteld had? In de
tanks van het op Antwerpen gerichte wapentuig, zat vioeibare lucht, onder hoge
druk. Tijdens de ontploffing werd dan een enorme warmte aan de directe
omgeving onttrokken. Zie hier de simpele verklaring!
Op drie oktober heerste er een ijzige stitte. De Engelsen lieten nog even op zich
wachten. Op vier oktober stonden er plotseling drie of vier pantserwagens op
het oude schoolplein. Een Nederlander kwam met de melding: "Er zitten nog
Duitsers in de Oranjebond verscholen”. Deze Engelsen besloten zelf niet aan te
vallen; hun kaarten waren ook te slecht gedetailleerd. Vader Wormgoor zei dat
hij thuis goede kaarten had van de Oranjebond. Zijn werkgebied, in dienst van
de Heidemij, omvatte immers De Utrecht en de Oranjebond. Vader en zoon
zaten boven op de pantserwagen en reden terug naar 'de toren'. De betreffende
kaarten waren echter weg, de Duitsers hadden ze meegenomen. Een Duitse
soldaat kwam te voet uit de bossen naar Esbeek gelopen. Bij de school gaf hij
duidelijk te kennen, dat hij zich wilde overgeven: handen breed gespreid in de
lucht met het geweer daartussen en het pamflet van de Engelsen in de
handpalm. Het wapen werd hem afhandig gemaakt en hij werd afgevoerd. Het
achtergebleven groepje Duitsers haddden zich in de Oranjebond als het ware in
een ring van mijnen ingegegraven in en rond de boswachterswoning van de
familie Slik. Deze familie werd gegijzeld en mocht ook niet meer naar ‘het dorp'.
Het groepje verstekelingen werd ‘s nachts enkele keren door een Duits viiegtuig
vanuit de lucht bevoorraad.
Pas rond Kerstmis werd de groep overmeesterd. In het vroege voorjaar zag
Herman Jr. verschillende gearresteerde Duitsers, de dikke winterjassen nog
aan, de gevaarlijke mijnen opsporen en ruimen.
Het zal ergens in 1943 geweest zijn, vertelt onze gast verder: een
waarschuwing voor een razzia! De volgende morgen komen ze aanrijden in hun



grauwe overvalbus en stoppen bij de boswachterswoning van Geert Maillé.
Twee van de ondergedoken Wageningse studenten, die zich bezig hielden met
pilotenhulp, Jan de Konink en Jan Oudemans, meenden nog tijd genoeg te
hebben om nog wat spullen op te halen! Bij het huis van Maillé aangekomen
worden ze beetgepakt en samen met Geert in de bus gestopt. Richting
rentmeesterswoning ging het. "Wormgoor Sr. ligt ziek in bed en heeft difterie”,
werd meegedeeld. De Duitsers kwamen niet binnen en vanaf de trap ontstond
een discussie. Uren hebben ze er toen gestaan.

De bus reed viteindelijk naar de school in Esbeek. Op de achterbank zat met
een lijkbleek gezicht: Geert Maillé. Vader Wormgoor heeft lang met een Duitser
staan redetwisten: "Deze boswachter moet terug. Hij kan niet gemist worden
i.v.m. de houtproductie." Ontelbare '80-cm-paaitjes’ moesten voor de Limburgse
mijnen geproduceerd worden. Alsnog kon hij hem overtuigen dat anders het
werk op het landgoed verstoord zou worden, en dat kwam de bezetter ook niet
ten goedel!! Toen is Geert naar huis gereden met een andere auto. De twee
studenten werden afgevoerd....

Een andere student, niet van Wageningen, werd door toedoen van zijn com op
het landgoed ondergebracht. Deze Jan Kuytenbrouwer kwam uit Utrecht en
werd aangesteld als 'secretaris van de houtvesterij. Deze onderduiker kwam op
zekere dag zijn baas Wormgoor mededelen dat ze een piloot niet erg
vertrouwden. Hij was Canadees met een Franse moeder en een Duitse vader.
Hij sprak Frans en geen Engels. Een rare taalkwestie en hij zou in het oosten
van ons land zijn neergekomen. Het geheime koffertje dat hij bij zich droeg
wekte nog meer wantrouwen! "Ik zal hem maar snel liquideren", was het
resolute antwoord van Wormgoor. Doch zij antwoordden: "Nee, dat mag jij niet
doen, Jij met je gezin. Wij zijn toch maar ondergedoken studenten".

Achtergeleven Franse tank in het zandpad tussen de Dunse Dijk
en de Dunse bergen. Het kind op de tank is Annie Snels-Wezenberg.
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Zij hielden de 'piloot’ nog enkele dagen in hun midden, met het smoesje dat de
grens nog niet vrij was en dat de volgende post niet bereikbaar was. Toen ze
echt overtuigd waren dat hij infiltreerde brachten ze hem naar de zogenaamde
volgende post op de terugkeer-route van gestrande piloten. Toen hij een slootje
oversprong werd hij neergeschoten. In het koffertje zat veel belastend
materiaal: het was een Duitse infiltrant. Misschien is hij ter plekke begraven.
Een ander verhaal speelt dat in het ven 'het Goor' een lijk kwam bovendrijven.
Het was gebonden met tentenkoord en verzwaard met stenen. Bij nader
onderzoek bleek het lichaam een S.S.-tatoeage te dragen. De toenmalig
beroemde patholoog-anatoom Dr. Hulst heeft het S.S-kenmerk weggesneden
en het lichaam zo behandeld dat het voor honderd procent een burger-
zelfmoord leek. De kerkdorpen Esbeek en/of Netersel hebben toen geluk
gehad. Zou dit in de doofpot gestopte voorval uitgelekt zijn geworden dat waren
de gevolgen niet te overzien geweest. Het koelbloedig uit de weg ruimen van
een S.S.'er leidde onherroepelijk tot verschrikkelijke represailles!

Vanaf 'Dolle Dinsdag' werd de rentmeesterswoning ingericht
als Duitse commando-post.
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Gevaarlijk spel speelde Wormgoor Sr. misschien wel meer tijdens de bezetting;
misschien niet altijd zo bewust. Zo had hij gewoon een stapeltje valse Ausweis-
papieren op zijn nachtkastje liggen. Hij kreeg ze van de Nederlandse directeur
van het arbeidsbureau in Tilburg. De ondergrondse liet valse exemplaren
drukken. De Duitser die naast de genoemde directeur zat, was zo lui, dat hij
reeds een stapel getekende Ausweis-papieren had liggen. Er werd gewoon een
stapeltje valse ongetekende formulieren ondergeschoven. Ze werden gebruikt
om arbeiders uit de sigaren-industriec op het landgoed aan een baantje te
helpen.

Door te weinig aanvoer van grondstoffen slonk het werk in de sigarenfabrieken.
En o.a. werkiozen moesten naar Duitsland! Normaal werkten op De Utrecht
dertig bosarbeiders. Nu werkten er zeker vijffenzeventig mensen, ook uit
nabijgelegen dorpen. Tegenover de huidige houthandel in de tipmast aan het
begin van de Dunse Dijk werd ook nog een speciale hout-industrie opgezet.
Van dun rondhout werden schijffies gezaagd, dan gekliefd en vervolgens te
drogen gelegd in speciaal daarvoor gebouwde gazen droogschuren. Dit
materiaal werd de grondstof voor de houtgas-installaties op, bijvoorbeeld,
traktoren. Dit in verband met de schaarste van fossiele brandstoffen.

Penibel was de situatie voor rentmeester Wormgoor toen hij zich in Tilburg bij
de politie moest melden. Op het randje van de Flaes was komend uit
zuidoostelijke richting en terugkerend van een bombardement op Duitsland een
Engelse bommenwerper neergestort. De vier of vijff bemanningsleden waren
dood en zelfs nauwelijks terug te vinden. De achterste geschutskoepel echter,
lag net in het water. De Duitsers sleepten de schutter er uit. Duidelijk zag
Herman Jr. het koordje met twee naamplaatjes. Een voor het lijk en een voor
de resterende persooniijke spullen.

Toen de bergingsdienst kiaar was, vroeg vader Wormgoor: "Kan ik de rest van
het versplinterde wrak, aluminium etc. opruimen?" "Ja, dat is goed", was het
antwoord. Twee opkopers uit Tilburg laadden alles op en leverden het weer aan
de Duitsers. Een week later kwam de marechaussee aan de deur. Maar als er
onraad was, was Wormgoor 'altijd weg, altijd naar de Utrecht'. De volgende dag
kwamen ze weer terug: "Als het lang duurt, worden wij opgepakt’. Toen
Wormgoor uiteindelijk toch meeging, zag hij de twee opkopers bij de politie
terug. Die hadden al twee dagen in de cel gezeten en waren doodsbenauwd.
De hele dag werd Wormgoor verhoord. Hij had krijgsbuit verkocht en daarop
stond een flinke straf. Hij wist echter net zo lang overtuigend te praten dat de
Duitser overstag ging.

Bij dergelijke ontmoetingen trok hij altijd zijn groene Heidemij-outfit vol opsmuk
aan om zo zwaarwichtig mogelijk over te komen: De Duitsers zwichtten dan
eerder. Op het eind van het gesprek knipoogde hij tegen een van de opkopers.
De Duitser veerde plotseling uit zijn stoel op omdat hij dacht dat hij voor de gek



gehouden werd. Het enige dat Wormgoor nog kon doen was blijven knipogen,
alsof hij een zware tik had. Toen zette de Duitser zich weer terug in zijn stoel.
Bovengenoemd uniformgedrag en de vele contacten c.q. overlegplegingen met
de Duitsers werden misschien door een enkeling wel eens verkeerd begrepen.
Doch die verkeerde interpretatie deert Wormgoor Jr. nu allerminst. Om vier uur
draaide de rentmeester vanuit Tilburg weer de oprijlaan op. Diezelfde oprijlaan
werd in het begin van de oorlog, 11 en 12 mei 1940, a.h.w. bezet door Franse
militairen. In de laan onder de beschutting van het vele loof stond een hele
colonne: tanks, pantserwagens, enz. De Duitsers zaten al in de buurt, het was
dus erg gevaarlijk. De familie Wormgoor is, met twee of drie andere gezinnen
uit de naaste omgeving, met drie auto's geevacueerd. Ze reden over de Dunse
Dijk, naar de boerderij van Janus de Bruin, de Bockenreyder.

Na twee dagen kwam er bericht dat de Fransen de bruggetjes over de Reusel
zouden opblazen. Dus ze moesten nu zo snel mogelijk naar de andere oever
van de rivier, de Esbeekse kant. Ze reden vanaf de plaats van de Bockenreyder
richting Hertgang naar de verharde weg. Daar gingen ze linksaf en staken de
Poelebrug over. Aan de overkant, meteen rechts, stond een Franse tank. De
bemanning stond er omheen, breeduit te zwaaien. Moeder Wormgoor vond het
nog zo aardig: "Kijk eens hoe ze ons begroeten". Achteraf bleek dat ze ons
wilden waarschuwen en tegenhouden. Op de brug in het wegdek hadden de
Franse mijnen gelegd. Met drie auto's reden ze erover. Later bleek dat de
mijnen behoorlijk ingedrukt waren.

Om deze gevaarlijke mijnen onschadelijk te maken moesten de Duitsers, die in
aantocht waren, de bruggen foch laten springen. Meteen moesten de
beschadigde bruggen weer opgebouwd worden. Dat de Franse verdedigers die
onbelangrijke bruggetjes in de Hertgang ondermijnden, komt doordat zij zeer
slecht op de hoogte waren. Kaarten uit 1870 hadden zij tot hun beschikking. De
geviuchte families bleven overigens nog twee dagen bij boerderij de Kievit.
Tussen de Fransen en de Duitsers is het op Dun niet tot schermutselingen
gekomen: er is geen schot gelost. Een Franse tank, waar alles nog compleet in
lag, bleef bij de Dunse brug achter. De tank had een mechanisch of motorisch
mankement. De Fransen hadden zeer slecht materieel tot hun beschikking.
Ook de kledij was schamel en de bevoorrading was triest en gebrekkig. Uit die
tank haalde Wormgoor een seinpistool en een aantal seinpatronen.

Op vier oktober kon hij boven op de toren van de houtvesterswoning de
patronen afschieten: het bevrijdingsvuur kon ontstoken worden.



Met dank aan:

Wim van de Biggelaar
Antoon Bissels

Mien Broeders

Johan Brouwers

Bart van Dommelen
Janus van Dommelen
Pieta Hamers

Kees van Kemenade
Trees en Piet Smolders
Herman Wormgoor
Sjef van de Wouw

Samenstelling:

Arnie Craninckx
William van Eekelen
Jan van Helvoirt

Ad van Rijswijk

Jo van Rijswijk

Bert Schilders

Jan Smolders

Jan Smulders

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door
Stichting 'De Aalst', Esbeek.




