


Voorwoord

Werkgroep Heemkunde Esbeek bestaat in 2009 vijfentwintig jaar. Met een
aantal projecten wil de werkgroep het belang van haar bestaan voor de
gemeenschap duidelijk maken. Een van die projecten is het plaatsen van
twee informatiekasten die passanten duidelijk maken wat hier tijdens de
oorlogsjaren is gebeurd. De locatie, café ‘In den Bockenreyder’, is bewust
gekozen. Dit was één van de centra van het verzetswerk; van hier werden
de meeste vluchtelingen naar Belgié gebracht. Dat was een belangrijke
etappe op hun weg naar de vrijheid.

De eerste vitrinekast toont op een kaart van landgoed De Utrecht,de om-
gevingssituatie en hoe de vluchtroute liep. De tweede kast geeft uitleg over
de rol van de marechaussee en het persoonlijk relaas van Tom Applewhite.
Hij was een van de geallieerde bemanningsleden die langs hier wist te
ontsnappen.

Deze brochure complementeert de informatiekasten. Het zelf volgen
van de ontsnappingsroute, die in de oorlogsjaren zoveel viuchtelingen
hebben afgelegd, begeleid door Nederlandse gidsen, meestal leden van de
marechaussee, is de beste manier om de pilotenlijn te beleven.

Namens Werkgroep Heemkunde Esbeek

Brochure Ad van Rijswijk
Informatiekasten Peter de Laat



Inleiding

Herfst 2009. De tijd verstrijkt. Nog zijn er een aantal getuigen, nu na
bijna zeventig jaar, die uit eerste hand kunnen vertellen over de oorlog
en het verzet. Het is belangrijk om deze getuigenissen te noteren en
zo voor de eeuwigheid vast te leggen. In Israél staat het museum Yad
Vashem, dat getuigt van de onderdrukking van de joodse bevolking. Ook
mensen uit onze omgeving hebben de onderscheiding ontvangen die de
stichting, verbonden aan het museum, uitreikt. VWie een mens redt, redt
de hele wereld', is het opschrift op de medaille behorende bij de onder-
scheiding. Joodse vluchtelingen waren niet de belangrijkste groep die
door de verzetsmensen uit onze grensstreek werd gered. Het betrof in
de eerste plaats ontsnapte Franse en Waalse krijgsgevangenen die naar
huis toe wilden en dat alleen konden via hulp van de plaatselijke bevolking.
Later toen de geallieerde aanvallen op de Duitse oorlogsindustrie begon-
nen, kwamen daar de vliegtuigbemanningen bij van toestellen die waren
neergeschoten. Zo ontstond de naam pilotenlijn, die in Britse kringen
gewoonlijk meer correct wordt aangeduid als ontsnappingslijn.

De mensen die hen hielpen, door de vluchtelingen te laten onderduiken,
hen van voedsel en valse papieren te voorzien en hen tenslotte via sluip-
wegen de grens met Belgié over te zetten, deden dit met groot gevaar
voor eigen leven. In totaal zijn minstens zestien verzetsmensen omgeko-
men vanwege hun hulp aan de vluchtelingen.

Ad van Rijswijk



Esbeek een schakel in de pilotenlijn

De groep Karst Smit /Van der Heijden

Het gedeelte van de grens waar de groep, bestaande uit marechaussee-
personeel en Nederlandse en Belgische burgers opereerde, lag in de
Kempen, zuidelijk van Tilburg-Eindhoven. Het was een land=chap bestaande
uit een aaneenschakeling van heide en bossen, met eenzaam gelegen boer-
derijen, dat meestal zonder zichtbare barriéres overging in de Belgische
Kempen en kleine dorpen. In het gebied waren drie brigades van de
marechaussee, onder andere in Hilvarenbeek, Goirle en Baarle-Nassau.
Een gedeelte van het personeel van deze brigades was aangesloten bij
de groep Karst Smit /Van der Heijden. Andere leden van deze brigades
waren ook werkzaam in de pilotenhulp, maar zij werkten in een ander
verband, de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) of
de Belgische Witte Brigade. De organisaties waren gescheiden, maar men
wist het van elkaar. Men hielp elkaar in levensbedreigende situaties en
men verleende elkaar hand- en spandiensten bij illegale grenspassages.
Begin 1942 werd Karst Smit bij de brigade Hilvarenbeek geplaatst. Hij
patrouilleerde regelmatig in het grensgebied met Belgié om smokkelaars
tegen te gaan.

Op een dag, toen hij samen met zijn collega de marechaussee Jaap van
Mastrigt op patrouille was, troffen ze in het veld een paar Fransen aan.
Krijgsgevangenen, gevlucht uit Duitse gevangenschap, die probeerden om
de grens naar Belgié over te steken.Karst Smit en Jaap van Mastrigt hielpen
de Fransen en brachten ze naar het Belgische dorp Weelde. Ze ontdekten
al spoedig dat zich vaker uit Duitsland gevluchte Franse krijgsgevangen in
het gebied ophielden en dat ze meestal in Twente de grens overkwamen.
Karst Smit besprak de kwestie van de gevluchte krijgsgevangen met zijn
vriend Bertram H. Brasz. Deze was werkzaam in de Tilburgse textielin-
dustrie en had daarvoor in Twente gewerkt.Via hem kwam hij in contact
met diens neef, Cornelis Brasz uit Enschede, die in het verzet zat.



Vanuit Twente werden zij naar het station van Tilburg gebracht. Daar
werden ze afgehaald. Vervolgens verbleven de Fransen, in afwachting
van hun grenspassage, bij Brasz in Tilburg en later ook bij de familie
Van der Heijden in Hilvarenbeek. Een gedeelte van de brigade
Hilvarenbeek, behalve Smit enVan Mastrigt ook de marechaussees David
Jonkers, Kees Keurhorst, Huub Meeuwisse, Freek de Pagter en Albert
Wisman, brachten voortaan de Fransen de grens over naar het café van
Maria Segers aan de Grote Baan in Weelde (Belgi€). Daar werden de
Fransen opgevangen en verder geholpen. Daar kregen de marechaussees
ook informatie over de patrouilles aan de Belgische kant van de grens,
want het gebied bestond uit weide- en akkergebied dat vrij viak was,
waardoor het moeilijk was om ongezien terug de grens naar Nederland
over te komen. Het aanvankelijk voor Franse krijgsgevangenen opgerichte
netwerk groeide in de loop van 1942-1943 gestaag uit en er kwamen
voortaan ook joodse burgers en piloten via dit netwerk naar Tilburg. Er
kwamen onder andere schakels van dit netwerk in Meppel,Vught, Utrecht
en Hoogeveen. InWaalwijk (leden van de gemeentepolitie) en in Enschede
waren H.E. Jannink en zijn vrouw actief.

De eerste joodse passanten

Medio 1942 werd Karst Smit benaderd door Bertam Brasz met de vraag
of hij,. Andries Hoek, een joodse winkelier uit Enschede, over de grens
zou kunnen helpen. Het was het begin van een toestroom van joodse
vluchtelingen, die aanvankelijk via dezelfde route en later ook via andere
routes werden aangeleverd. Karst Smit en de marechaussee Jonkers
brachten Hoek naar Brussel en brachten hem onder bij het contactadres
Maria Kraus. Wat later werd een nieuw contactadres gevonden bij de
familie Elise Charbot en haar dochter Charlotte en de verloofde van
laatst genoemde de Brusselse politieofficier Ernest van Moorleghem.
Vanaf Brussel brachten Belgische Rijkswachters voortaan de viuchtelin-
gen naar de grens met Frankrijk. Daar werden ze overgegeven aan Franse
collega’s.

4



Zo ontstond de viuchtlijn Hilvarenbeek-Franse grens. Vanuit Nederland
zouden de vluchtelingen worden voorzien van identiteitspapieren en enig
geld voor de reis.

De illegale groep Smit /Van der Heijcen

Op een meimorgen in het jaar 1942 werd Eugéne van der Heijden op
straat aangesproken door marechaussee Karst Smit. Hij was op zoek
naar een verblijfplaats voor een ontsnapte Franse krijgsgevangene.
Op de vraag of hij kon helpen, antwoordde van der Heijden bevestigend.
Hij zou zorgen dat de Fransman kon worden ondergebracht bij zijn
familie. De woensdag daar- |
op, om 1430 uur, werd de
vluchteling door Karst Smit
naar het huis van het gezin
Van der Heijden gebracht.
De volgende morgen, in alle |
vroegte om 4.30 uur, werd hij
al opgehaald door Smit en een
collega. Ze brachten de Frans-
man over de Belgische grens.
Deze ontmoeting werd het begin
van een verzetsgroep waarin
burgers en politiemannen nauw
samenwerkten.

Toen bleek dat de eerste samen- s
werking succesvol was geweest, Vader Josephus van der Heijden

werd het illegale werk voortge-

zet. De familie Van der Heijden werd zo de kern van de verzetsgroep.
Maar omdat de werkzaamheden werden uitgebreid, moesten ook andere
helpers worden gezocht. Binnen de groep hadden Eugéne van der Heijden
en Karst Smit de leiding. Eugene hield zich bezig met de meeste contacten
in Nederland. Karst onderhield de contacten met Brussel.




De hulpverlening

Geen van de viuchtelingen beschikte gewoonlijk over de vereiste
papieren. Nederlandse identiteitsbewijzen waren nauwelijks te vervalsen.
Dat was overigens geen probleem. De vluchtelingen gingen naar Belgié.
Men diende dus Belgische papieren te bemachtigen. Dat gebeurde op ver-
schillende manieren. De marechaussees namen ze vaak af van Belgische
smokkelaars. Wanneer er op een patrouilletocht één of meer Belgen,
die illegaal de grens hadden overschreden werden aangehouden, dan
nam men hun identiteitsbewijs af. De smokkelaars lieten ze lopen. De
Fransen en Joden konden dan hun reis door Belgi€, als inwoner van het
land voorzetten. Later ging men ertoe over om Belgische identiteits-
bewijzen zelf te drukken. Eugéne van der Heijden slaagde er echter
in een ongebruikte eenzelvigheidskaart in handen te krijgen. Er werd
bij een Amsterdamse clichéfabriek een fotografisch cliché gemaakt.
Bij kantoorboekhandel Smit in Tilburg vond men het juiste papier.
De kaarten werden vervolgens gedrukt bij drukkerij Naaijkens in
Hilvarenbeek. De zoon van de drukker bleek in staat de kaarten van een
vereiste stempel te voorzien.

Vervolgens werden bij drukkerij Naaijkens 500 kaarten gedrukt. De foto's
voor de kaarten werden gemaakt door Jef van der Heijden, een broer van
Eugene. Een passende stempel werd getekend door Jan Naaijkens. Het
tijdelijk herbergen van de vluchtelingen was ook een groot probleem.
Eenmaal in Hilvarenbeek moesten de Fransen en Joden ondzrduiken.
Een verblijf, hoe kort ook, in de kom van het dorp was natuurlijk erg
gevaarlijk. Daarom koos men het liefst adressen in het buitengebied van
de gemeente. De viuchtelingen moesten ook gevoed worden. Al was
voedsel schaars, in een dorp viel er altijd wel wat te regelen. Toch had
men vaak distributiebonnen nodig. Van andere verzetsgroepen ontving
men bonkaarten om onderduikers tijdelijk te helpen. Het allergevaar-
lijkste deel van de vluchtelingenhulp was het oversteken van de grens.
Die werd bewaakt door douanecommiezen en patrouilles van de Duitse
grenswacht. De grensstrook was verboden gebied. Op overtreders van
de verbodsbepaling werd zonder meer geschoten.
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Was men eenmaal in Belgié dan was de vluchteling veel veiliger. In
Nederland bestond een Duits burgerlijk bestuur onder Rijkscommissaris
Seyss-Inquart. In Belgié en Noord-Frankrijk had men een militair bestuur.
Aangezien de Wehrmacht niet aan politiek deed, maakte dat een groot
verschil. Aanvankelijk was het oversteken van de grens niet zo moeilijk.
De enkele vluchtelingen kon men zonder al te groot gevaar helpen.
Maar toen de aantallen viuchtenden toenamen, werden de risico’s veel
groter. De oversteek geschiedde bij nacht met de fiets. Licht werd er niet
gevoerd.

Route door landgoed De Utrecht
De meest geliefde route was vanuit Esbeek. Rechtsboven lag aan de
Nederlandse kant de grensgemeente Hilvarenbeek, aan de Belgische kant
de grensgemeente Poppel en wat dieper Belgié in het dorp Weelde. Dit
gebied met Baarle-Nassau links en Lage-Mierde rechts was het operatie-
terrein voor illegale grensoverschrijding van de vluchtelingenlijnen.Tussen
Esbeek en het zuidelijk daarvan gelegen Lage Mierde ligt tegen de Belgische
grens aan een uitgestrekt bosgebied van enkele duizenden hectare; Land-
goed De Utrecht. Het was voor 1900 een immens heidegebied, dat kort
na de eeuwwisseling door de levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht
ontgonnen werd en grotendeels met naaldbomen beplant. In de 40’er
jaren was het tot volle wasdom gekomen en markeerde kilometerslang
haarscherp de Belgische grens. Daar ging het bosgebied aan de Bzlgische
kant abrupt over in magere weide- en landbouwgrond. Een zandweg even-
wijdig aan de grens markeerde de overgang. Aan weerszijden ervan lag een
verboden strook van elk 500 m. Op de zandweg patrouilleerden Duitse
grenswachters. Aan de Nederlandse kant was het een ideaal terrein
om met vluchtelingen ongezien door een bos heen de grens te naderen.
De meest geliefde route was vanaf Esbeek over de Mierdse Weg dwars
door landgoed De Utrecht. Over de Prins Hendriklaan bereikte men de
Belgische grens.Voorop fietsten steeds marechaussees. Ze hielden een
stuk tussenruimte. Op ongeveer |00 meter volgden dan de viuchtelingen.
Helemaal achteraan kwam dan een burger uit de verzetsgroep.
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Marechaussee Huub Meeuwisse

Viak bij de grens aangekomen werden de fietsen in de lage beplanting
verstopt. De marechaussee verkende de vertoden grensstrook. Men
keek of er geen Duitsers, commiezen of zelfs andere marechaussees
patrouilleerden. Zelfs werklieden, mogelijk uit het eigen dorp, mochten
niets van de activiteiten zien. Ze zouden er over kunnen praten. En niets
was dodelijker voor het verzet dan geklets! Wanneer de grensstrook
veiligxwerd bevonden, ging de rest van de groep via droge sloten er naar
toe. Bij een teken van de leider zette men het op een lopen. Een sprong
over de prikkeldraad en men was in Belgié. Aan de overzijde voerde een
zandweg (Schootseweg) naar het 7 km verder gelegen Weelde, waar een
halte was van de bus- en tramverbinding Poppel-Turnhout. In Turnhout
kon men overstappen op de tram naar Antwerpen en vandaar per trein
naar Brussel. De reis door dat land leverde aanvankelijk niet veel proble-
men op. Het contactadres in de Belgische hoofdstad was in het begin bij
de familie Krauss en later bij Elise Charbot.
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Met een codewoord kon men zich bekend maken. In geval van ontsnapte
Franse krijgsgevangenen werden deze in Brussel op de trein gezet. Aan
de Belgisch-Franse grens was er alleen controle op smokkelwaar. Met een
(vervalst) Belgisch persoonsbewijs kon men zo Frankrijk in. De oversteek
bleef niet zo eenvoudig. Toen de Duitsers lucht kregen van deze relatief
eenvoudige viuchtroute werd de controle veel strenger.

Pilotenhulp

Vanaf 1943 namen de geallieerde bombardementsvluchten op Duitsland
sterk toe.Werd een Brits of Amerikaans toestel neergeschoten dan waren
de Duitsers meestal snel ter plaatse om de bemanning te arresteren. De
vliegtuigbemanning probeerde echter uit handen van de vijand te blijven
door steun te zoeken bij de bevolking. De verzetsgroep die al een grote
ervaring had opgedaan met het helpen van andere vluchtelingen ging nu
ook piloten helpen terug te keren naar huis. Als zodanig maakten ze deel
uit van de zogenaamde ‘Dutch-Paris-Line’.

Dick Los (L) en Jan van Dongen (R) bereiden het eten



Steeds meer piloten volgden. Meer medewerkers moesten daarom
worden aangetrokken.

Karst Smit betrapte op een van zijn grenspatrouilles een jongeman
met illegale blaadjes op weg naar Belgié. Het was de ondergedoken
Utrechtse student medicijnen, Wim Schmidt uit Zeist. Karst wist hem te
winnen voor de openstaande 'vacature’ in de begeleiding naar Brussel.
Willem Schmidt ging twee maal per week naar Brussel.

Wegens taalproblemen kon men de vliegers niet op eigen houtje laten
gaan. Theo Vogels verzorgde het vervoer per auto van het station in
Tilburg naar Hilvarenbeek. Ook moest er een nieuw contactadres in
Brussel worden gezocht. Men moest intussen wel nieuwe contactadressen
zoeken die aansluiting gaven op verdere bestaande lijnen in de richting van
Frankrijk-Zwitserland. Men vond dit voor de piloten bij de familie Chabot.
Zij behoorde onder andere tot de Belgische groep Eva. Deze groep had
weer aansluiting op de fameuze Belgische ontspanningslijn voor piloten, de
Komeet. De opvang van tijdelijke passanten werd steeds moeilijker, maar
daar was een oplossing voor gevonden. Op landgoed De Utrecht hielden
zich studenten uit Wageningen schuil. Onder aidere Jan Wolterson, Jan
van Dongen, Dick Los, Jan de Koning en Jan Oudemans die geweigerd
hadden een loyaliteitsverklaring te tekenen. Dit maakte niet alleen het
studeren onmogelijk. Ook was de kans groot dat men werd opgepakt en
in Duitsland te werk werd gesteld.

Gedeeltelijk werkten ze als zogenaamde stagiaires in de bosbouw.
Zij hadden achter café ‘In den Bockenreyder' een schuilhut gebouwd.
De illegaliteit van Hilvarenbeek ging zich op verzoek van Karst Smit bezig
houden met de jongelui omdat ze ook een veiligheidsrisico vormden. Ze
werden bevoorraad, kregen eten en drinken en lectuur om de tijd te doden.
Meestal werd het eten verzorgd door familie de Bruin of Mien Broeders,
koerierster uit Baarschot die ook de studenten kende.Voor alle verdere
vliegeniers op de Esbeek route werden zij het laatste opvangadres voor
de grens. Een van de hutten werd gebruikt als passantenverblijf.
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Einde van groep Smit /Van der Heijden

Begin november wordt het koud in de schuilplaats en verhuizen de
studenten naar een kippenhok dat hen door Adrianus de Bruin ter
beschikking is gesteld. Het kippenhok ligt dichtbij de boerderij van
De Bruin en wordt door strobalen geisoleerd, bewoonbaar gemaakt en
als onderkomen ingericht. Piloten en andere vluchtelingen verbleven hier.
De studenten hielden de passanten bezig tot ze weer konden reizen.
Later gingen ze ook vluchtelingen begeleiden. Dank zij de hulp van veel
inwoners in De Kempen bleef de organisatie behoorlijk draaien.
Belangrijk voor het vervoer en de communicatie was ook de motor
met zijspan van de brigade Hilvarenbeek waarmee ook dikwijls
piloten in Tilburg werden opgehaald en naar Esbeek gebracht.
De marechaussees haalden de piloten op bij het kippenhok nadat ze
voorzien waren van valse persoonsbewijzen. Zij fietsten voorop en
verkenden eerst het terrein en dan volgden de vluchtelingen. De stoet
werd afgesloten door burgerhelpers zoals onder andere de studenten.
Aan de andere kant van de grens werden de viuchtelingen opgewacht
door onder andere Willem Schmidt of Van der Heijden. Begin maart 1943
werd bij een reorganisatie van de marechaussee Karst Smit overgeplaatst
naar Baarle-Nassau en Huub Meeuwisse en David Jonkers gingen naar de
brigade Goirle. Men ging nu werken met drie groepen, afzonderlijk maar
wel gecqordineerd door en onder leiding van Karst Smit en Eugéne van
der Heijden.

In oktober 1943 werd er een piloot aangeleverd die zei een Frans-
Canadees te zijn. Hij werd zolang ondergebracht bij de studenten. Het be-
langrijkste pluspunt van de studenten als gastheer en begeleider was hun
talenkennis. De studenten hadden door hun vele contacten met piloten
een behoorlijke kennis van geallieerde vliegtuigen opgebouwd en de
Frans-Canadees bleek er niet veel van te weten. De studenten meldden
hun bevindingen aan de groep. De meer ervaren Ernest van Moorleghem,
de Belgische collega, werd er bijgehaald en hij constateerde dat hier waar-
schijnlijk sprake was van een infiltrant.



De man werd geliquideerd. Uit de op zijn lichaam gevonden papieren
bleek dat het een Duitse officier was geweest.

Men kreeg voortaan vanuit Belgié vragenlijsten zodat de piloten in Esbeek
op hun betrouwbaarheid konden worden getest. Daarvoor gebeurde dat
pas in Belgie.

B-17 bommenwerper
Op zondag 14 november 1943 staat Eugéne van der Heijden klaar
om met een piloot naar Brussel te gaan, namelijk Thomas Applewhite.
Op donderdag | | november 1943 is B-17 The White Hare (viuchtnummer
42-30795) bij Waspik neergestort.Van de 8-koppige bemanning hadden er
zich twee kunnen redden. Applewhite was opgevangen door een Bossche
verzetsgroep en via onze contactman Fon Raaiimakers uit Vught op weg
naar Hilvarenbeek gezet. Jan Naaijkens - de drukker van de Brusselse
identiteitskaarten - was hem in Oisterwijk per fiets gaan ophalen.

Het is al laat wanneer zij bij het huis van de familie Van der Heijden aan-
komen.Van der Heijden geeft Applewhite avondeten aan de grote keuken-
tafel. Al gauw arriveert marechaussee Albert Wisman, die Applewhite
naar zijn laatste plaats van de nacht zal brengen: het onderkomen van de
studenten in het bos op landgoed De Utrecht. Vroeg in de morgen van de
volgende dag, zondag de |4¢, vertrekt Eugéne van der Heijden met twee
fietsen en twee aktetassen. Een aktetas is gevuld met kranten en maakt
deel uit van Applewhites vermomming als secretaris van Van der Heijden.
Marechaussee Wisman die hen veilig de grens over moet zien te krijgen,
arriveert op zijn motor. Hij heeft een boodschap bij zich: Malavasi’s naam
op de zijkant van een luciferdoosje. Malavasi, de boordschutter die net als
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Applewhite heeft weten te ontsnappen nadat zij de neerstortende B-17
hadden moeten verlaten, is onderweg! Van der Heijden zegt echter dat
er geen tijd is om op Malavasi te wachten maar dat hij zich wellicht in
Brussel bij Applewhite kan voegen.

De arrestatie
Op de ochtend van de volgende dag, maandag |5 november, verlaten
Schmidt en Malavasi de schuilplaats van de studenten en vertrekken
naar Brussel. Zij volgen de gebruikelijke route. Lotti Ambach, de dochter
van onze gastvrouw mevrouw Charbot, zou op het perron klaar staan.
Willem Schmidt en Malavasi worden bij aankomst in Turnhout gearre-
steerd. Omtrent de details van de arrestatie bestaat onzekerheid. Een dag
later volgde in Hilvarenbeek de arrestatie van de foeragehandelaar Piet
van Geel. Zij wisten dat hij relaties had met marechaussee Wisman, een
van onze vluchtelingenhelpers. Hij had op Wismans verzoek de studenten
tweemaal een auto geleend om er snel een groepje van vier piloten tot
bij de grensovergang te kunnen brengen.Voor Willem moet het toch een
wanhopige poging zijn geweest om iets van een waarschuwing door te
geven: iemand noemen die wel raakpunten met ons werk had, maar wie
verder niets verweten zou kunnen worden en dus vrijuit zou kunnen gaan.
Diezelfde ochtend van de [6 november volgde nog een tweede arrestatie.
Het was de 20-jarige Jeanne Willems, dochter van een Belgische boer, die
een paar honderd meter voorbij onze illegale grensovergang naast de
zandweg naar Weelde woonde. Zij was onder andere doorgeefiuik van
post van en naar Brussel. Ze had een keer een piloot geherbergd en was
blijkbaar wel op de hoogte van onze activiteiten.
Voor Willem, die haar ook kende, was het ongetwijfeld een poging om
Karst en mogelijk ook de studenten te waarschuwen. Ze woonde echter
zo eenzaam en bovendien aan de andere kant van de grens, dat het be-
richt van haar arrestatie niemand aan de Nederlandse kant van de grens
bereikte. Zo misten dus beide arrestaties hun doel. Het was daarom een
geluk voor hen, dat Karst, nog onwetend van wat zich in Hilvarenbeek en
Weelde had afgespeeld, diezelfde dag vanuit Baarle-Nassau naar Brussel
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was gereisd en daar van de arrestatie bij de familie Ambacht hoorde. Er
zou ook een Nederlander bij zijn geweest. Met die mededeling belde
Karst Smit, Eugéne van der Heijden na zijn terugkomst in Baarle-Nassau
op. Toen werd hen beiden duidelijk, dat die Nederlander geen andere
dan Willem Schmidt kon zijn geweest. Zij spraken af nu iedereen te waar-
schuwen, overdag wel gewoon hun werk te blijven doen, maar ‘s nachts
elders te slapen. Willem intussen heeft - denken ze - daarna toch nog
vier dagen, ondanks vermoedelijk rigoureuze verhoormethoden, kunnen
volharden in zijn zwijgen. Daarna moet hij verondersteld hebben dat de
vrienden wel in veiligheid zouden zijn en heeft hij de namen prijsgegeven.In
de vroege ochtend van 20 november volgt dan de overval op het huis van
Van der Heijden, de schuilplaats van de studenten in het bosperceel ‘De
Hertgang’ en wat later in de ochtend de marechaussee kazerne in Baarle-
Nassau. Getuigen weten nog te vertellen hoe geschokt Willem reageerde,
toen hij bij confrontatie in ‘De Hertgang' toch nog drie gearresteerden
zag: Jan de Koning, Jan Oudemans en Theo Vogels. Die sliepen die nacht
wel elders, maar door een tragisch misverstand bij derden waren ze toch
nog in Duitse handen gevallen. Zo eindigde de eerste fase van het drama
dat aan zo velen het leven zou kosten. Een deel van het vliuchtelingenwerk
was door het oprollen van de groep Smit /Van der Heijden tot een eind
gekomen. Andere verzetsgroepen gingen door met onderduikerswerk of
het overzetten van vluchtelingen over de grens. Eugéne van der Heijden
en Karst Smit doken onder.

Het lot van de gearresteerde illegale werkers
De illegalen werden door de S.D. verhoord.Tenslotte werden ze berecht.
Ter dood veroordeeld wegens ‘Feindbegunstiggung’ werden Willem
Schmidt, Jan Oudemans, Jan de Koning, Theo Vogels. Tot gevangenis-
straffen werden veroordeeld Jeanne Willems, Piet van Geel, Madelon
en Emile Frisque. De twee studenten Jan Oudemans en Jan de Koning
werden op 5 januari 1945 ter dood gebracht. Theo Vogels overleed op
26 april 1944 als gevolg van de geleden ontberingen in het kamp Siegburg.
Helaas zouden dit niet de enige arrestaties in de gemeente blijven.
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Begin januari 1944 werden vader Josephus van der Heijden en zijn zonen
Sjef, Marcel en Gustaf door de Duitsers opgepakt. De beide laatsten en
hun vader zouden de oorlog niet overleven.

Einde oorlog

Esbeek werd op 4 oktober 1944 bevrijd door de geallieerden. Mede als
gevolg van de activiteiten van de groep Smit / Van der Heijden en met
behulp van talloze onbekend gebleven Nederlanders en Belgen die daar-
bij grote risico’s liepen, zijn er via de grens ongeveer 80 Franse krijgs-
gevangenen, 40 geallieerde vliegers, 150 joodse Nederlanders en onge-
veer 20 Nederlanders kunnen ontsnappen. Als gevolg van hun activiteiten
hebben een aantal personen, direct of indirect betrokken bij de groep
Smit /Van der Heijden, de oorlog niet overleefd.

Omgekomen in Duitse gevangenschap
J.C. van der Heijden, zijn zoon Marcel en Gustaaf, Theo Vogels en de
marechaussee K. Keurhorst.

Gefusilleerd door de Duitsers

Mevrouw Maria ). Cornelissen-Verhoeven van de Witte Brigade, de
marechaussee Gerritsen, de marechaussee A. v. Gestel, de Belgische
politieman Ernest Van Moorleghem, Willem Schmidt, Johan Oudemans,
Jan de Koning en H.E. Jannink.

Op de viucht doodgeschoten door de Duitsers
Piet Leermakers en Jan van Dongen.

Ocok zijn er in de gemeente illegalen werkzaam geweest die praktisch

alleen werkten: koeriers, helpers, verschaffers van onderduikgelegenheden.

Zij vormden schakels in de verbindingslijnen van andere illegale groepen.

De inhoud van deze brochure is dan ook een globaal verhaal.

Veel personen hebben hand- en spandiensten verleend aan de verzets-

organisaties. Het is ondoenlijk alle personen in deze brochure te noemen.
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